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in de roos  
        Jaargang 05 

                       Februari 2019 
                                                

PvdA nieuwsbrief  
Hierbij de nieuwsbrief van de PvdA afdeling 

Bergen. Discussieert u graag mee, reageer dan 

naar johanne.pvda@ziggo.nl. U krijgt altijd  een 

reactie op uw actie. 

 

Inhoud 

- Statenberkiezingen en Waterschappen 
  door Ed Bausch voorzitter bestuur 

- Waarom zou ik eigenlijk PvdA stemmen?  

 door Jan Keijsper steunfractie/lid PvdA 

- ‘Het ding is af!’ – een uitnodiging! 

 door Jan Pieter Stomps lid PvdA 

- Elite en Volk 

door Jaap Terpstra  lid PvdA 

- Minder partijen en nog meer! 

door Jaap Sterk lid PvdA 

- Geef uw mening en/of commentaar!  

    door Lucia Bakker webmaster PvdA  

- Levendige discussies! 

    door Johanne Hendriks burgercommissielid   
 

Statenverkiezingen en Waterschappen 

“Zeker zijn”. Dat is het motto van de PvdA-

campagne voor de aanstaande Statenverkiezing, 

20 maart. En let wel: het is tegelijkertijd, en 

heel erg belangrijk, de verkiezing van nieuwe 

besturen van de Noord-Hollandse Water-

schappen, voor ons is dat Hoogheemraadschap 

Noorder Kwartier (HHNK). Onze partij verricht 

echt heel goed werk in die water-schappen, voor 

betaalbare tarieven of kwijtschelding voor wie 

het niet kan betalen, over de balans in belangen 

met betrekking tot water (de PvdA is daarbij 

kritischer richting boeren en meer gericht op 

duurzaamheid dan andere partijen). 

jongeren eisen een dak boven hun hoofd. 

 

 

 

 

En uiteindelijk komt de nieuwe samenstelling van 

de Eerste Kamer in juni tot stand op basis van  

de uitslag van de Statenverkiezing. Het 

landelijke partijbureau heeft de campagne 

“Zeker zijn” bedacht. Of eigenlijk kwam het bij 

de Tweede Kamerfractie vandaan. We moeten er 

met zijn allen achterstaan om zo ver mogelijk te 

komen. Zeker van goede zorg, zeker van goed 

onderwijs, zeker van mobiliteit etc. Toch zijn er 

alom ook geluiden dat onze partij  

met “Zeker zijn” te veel verwachtingen biedt. 

Kunnen wij het allemaal wel waar maken? Is het 

leven ook niet vaak een avontuur, gezocht of 

ongezocht? 

En dan komen woorden als ‘rechtvaardigheid’ en 

‘eerlijkheid’ naar voren, als kernwaarden voor 

onze partij. Persoonlijk spreken die mij meer 

aan. Omdat ze verwijzen naar gedrag en naar 

grenzen aan groei en betere balans tussen 

macht en onmacht, tussen veel bezit en minder 

bezit. Ik althans ben in mijn leven om die 

waarden een linksgeoriënteerde partijgenoot. 

Maar nu eerst met z’n allen, en zegt het voort, 

werken aan goede en flinke fracties in de 

Staten, de Waterschappen en de Eerste Kamer, 

om meer zaken zeker te kunnen stellen voor wie 

het nodig heeft. 

De komende weken zullen we af en toe jullie 

support vragen in de campagne, te beginnen op 

zaterdag 9 maart, als we samen met de 

afdelingen Alkmaar, Heerhugowaard, Bergen, 

Heiloo, Castricum en Uitgeest een eerste 

SLINGER doen (de tweede is 16 maart, dan in 

Heiloo, Castricum en Uitgeest). 

Op 9 maart zijn er groepjes partijgenoten nodig 

in centrum Schoorl, centrum Bergen en centrum 

Egmond aan Zee) om de bus te ontvangen en een 

korte actie te doen, met rozen. Alkmaarder 

Gert Jan Leerink staat op nummer vijf op de 

lijst voor de Staten en hij is een prima 

vertegenwoordiger voor onze kustregio. En hij 

stapt dus op 9 maart in onze kernen uit de bus. 

Laten we hem verwelkomen: Schoorl ca. 12.00  
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uur, Bergen 13.30 uur, Egmond 15.00 uur. 

Tijden nog bij benadering. 

Het is tijd om ons te laten zien en horen, let’s 

work together is het campagnelied.  

Meld je aan voor 9 maart! 

 

Eerder houdt de PvdA NH nog een andere actie 

n.l. op woensdag 6 maart. Kijk hiervoor in de 

bijlage bij deze nieuwsbrief en doe mee! 

 

Ed Bausch 

edbausch@planet.nl  

06 20551899 

 
Waarom zou ik eigenlijk PvdA stemmen? 

Waarom zou ik eigenlijk PvdA moeten gaan 

stemmen in de komende verkiezingen voor de 

Provinciale Staten (Eerste Kamer) en Europese 

parlement? Na zo’n retorische vraag volgt 

meestal een helder antwoord, maar dit keer 

houd ik het bij een hoopvolle verwachting. 

In mijn optiek kan de PvdA het verschil maken 

als het gaat om klassiek sociaaldemocratische 

zaken. Dus ‘eerlijk delen’ en meer ‘sociale 

cohesie en zekerheid’. 

 

Bij eerlijk delen denk ik aan de rijkste 26 

mensen op aarde die net zoveel vermogen 

hebben als de armste 50% van de 

wereldbevolking (oftewel net zoveel als 3,8 

miljard mensen, bron Oxfam-Novib).  

Ik denk aan de vermogensongelijkheid in 

Nederland die ook al toeneemt (bron – OESO) 

en nu de grootste van de westerse wereld zou 

zijn na de VS. 

Van onze VVD-premier hoeven we de oplossing 

niet te verwachten. Hij voelt de pijn in al zijn 

vezels van elke euro dividendbelasting, maar                         

op veel pijn voor de noden van de armste helft 

van de samenleving kan hij niet betrapt worden. 

Nu misgun ik natuurlijk niemand om stil te 

genieten van zijn eigen zuurverdiende geld, 

zeker niet als daar normaal belasting over is 

 

 

 

betaald. Met die belasting kun je namelijk aan 
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 de sociale cohesie en zekerheid metselen (het  

tweede punt). Dus zorgen voor betaalbare 

woningen, zorg, infrastructuur, en de 

broodnodige milieu- en klimaat-maatregelen. 

Ik zou willen dat die rijkste mensen/bedrijven, 

en dan heb ik het over de Facebooks, de 

Amazons, de Googles, en al die multinationale 

ondernemingen, gewoon belasting over omzet en  

winst betalen in het land waar ze dat verdienen, 

gewoon net als de ‘bakker op de hoek’. 

Hoeveel sociale cohesie en zekerheid zouden we 

van die belasting wel niet kunnen realiseren?  

Misschien wel voldoende om geen gele hesjes 

meer aan te hoeven trekken of op Trump of 

andere nationalistische engerds te hoeven 

stemmen.  

Zo’n aanpak van wereldwijd opererende 

bedrijven heeft wel een internationale (of op 

zijn minst een Europese) samenwerking nodig. 

Dit om een ‘race-to-the-bottom’ tussen landen 

te voorkomen. 

 

Ik zal waarschijnlijk wel op de PvdA stemmen 

als ze mij de overtuiging geven dat ze 

bovenstaande zaken aan zullen (blijven) 

zwengelen, in Nederland maar zeker ook in 

Europa. 

 

Jan Keijsper 

Steunfractie / lid PvdA 

                                    
‘Het ding is af!’ - Uitnodiging 

Op vrijdag 29 maart om 17.00 uur in het 

Vredeskerkje in Bergen aan Zee, vindt de 

uitreiking plaats van het eerste exemplaar van 

“Het waren Jonge Honden” aan oud-

burgemeester Jan Ritsema van Bergen. Het 

boek heeft als ondertitel “Intriges en idealisme  
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in de Bergense politiek” 1970 – 1980. 
Het is een geschiedenis van bijna vijftig jaar 

geleden, geschreven door Jan Pieter Stomps, 

klokkenmaker en PvdA-lid sinds 1970 en vanaf 

dat moment carrière makend in de Bergense  

politiek. Plaatselijk, maar ook landelijk was het 

een turbulente politieke periode. 

Het is de tijd van het kabinet den Uyl, waarbij 

jongeren eisen een dak boven hun hoofd, in een 

gemeente waar de feodale verhoudingen nog na-

ijlen, vanwege de nog steeds hoge concentratie 

van particulier grondbezit. De opkomst van de 

Woningbouwvereniging “Algemeen Belang” met 

voorzitter André Thomsen in combinatie met 

wethouder Ruimtelijke Ordening, Cees Korver, 

doen er alles aan om de vele woningzoekenden 

tegemoet te komen. Het bouwen van woningen is 

een harde politieke strijd! 

Het is kortom een lezenswaardig boek voor PvdA 

leden en andere progressieve - en niet 

progressieve Bergenaren die in de huidige 

politieke crisis in Bergen een veroordeling zien, 

maar op dat gebied nog wat kunnen leren uit het 

Bergen van de jaren zeventig.  

Iedereen is uitgenodigd op vrijdag 29 maart om 

17.00 uur in het Vredeskerkje in Bergen aan 

Zee, bij de uitreiking van het eerste exemplaar 

aan oud-burgemeester Jan Ritsema. 

Voor iedere aanwezige is er een gratis 

exemplaar, de naoorlogse generatie verdient 

het! 

Tenslotte Jan Ritsema: “Ik heb het concept met 
rode oortjes gelezen.” 
 
Elite en Volk 

In de Groene Amsterdammer van 14 februari 

2019 las ik een boeiend essay van de linkse 

Italiaanse filosoof Alessandro Barrico :  “En nu 

moet de elite zichzelf op het spel zetten”  

In de aanhef stelt hij “ We breken ons hoofd 

over de vraag waarom de burger wereldwijd zo 

boos is. Eén ding staat vast: de gewone man en 

vrouw willen zich bevrijden van de elites. Maar 

wat komt daarna? Niet in staat tot het  

 

 

verzinnen van een toekomst wordt het verleden 

afgestoft” 

Nu heb ik altijd moeite met de opvoering van de 

gewone man en vrouw. De meeste, gewone 

mensen die ik ken-ken ik wel gewone mensen ?- 

zijn niet zo boos en doen gewoon hun werk. Maar 

goed die boze mensen zenden de boodschap uit: 

de elites hebben gefaald, ze dienen op te  

zouten. De volgende vraag die Barrico stelt : wie 

zijn die beruchte elites? Hij komt met een 

enorme opsomming van arts, docent, de 

ondernemer, journalisten tot iedereen die meer 

dan 500 honderd boeken thuis in huis heeft of 

die in het stadion op de tribune zit. Ik ben mijn 

honderden boeken niet gaan tellen of ik al of 

niet tot de elite behoor, ik haal het net niet 

denk ik, gelukkig maar en ik zit 3 keer per jaar 

in het AZ-stadion. Maar interessanter is zijn 

nadere beschouwing van de elite: “  Ze blijken 

voor het merendeel leden van de mensheid die 

veel studeren, zich inzetten op het sociale vlak, 

welopgevoed zijn, schoon, redelijk, en tamelijk 

tot zeer geleerd, ze houden van hun land, ze 

geloven in de meritocratie, in cultuur en in een 

zeker respect voor de regels. Ze kunnen zowel 

links als rechts zijn. Daar zit ik dan als Volkse 

jongen van de straat, ongevraagd word je 

gepromoveerd tot onderdeel van de elite. 

Vroeger bestond er een stilzwijgend pact tussen 

elite en het volk, de mensen erkennen de 

privileges van de elites en de elites nemen de 

verantwoordelijkheid op zich om een 

gemeenschappelijke leefruimte te bouwen en te 

garanderen waarin het voor iedereen beter 

leven is. Mensen geloofden de dokters, ze 

hadden vertrouwen in de getallen van economen, 

journalisten werden geloofd, leraren werden 

gerespecteerd. De westerse democratieën 

draaiden op hun best binnen dat pact, aldus 

Barrico. Dat pact is gesneuveld. In Italië zeker. 

Een superrijke , die de elites haatte, een zekere 

B. pakte de macht, uiteindelijk werd het pact 

verscheurd , Salvini (Lega Noord) en Bep Grillo 

(Vijf Sterrenbeweging) aan de macht.                             
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Trump, deed dat kunstje van B. na. 

Waarom is het volk zo kwaad, weer bedenk ik 

me, het volk bestaat niet, maar je moet soms 

met algemene begrippen werken, ja, waarom zo 

kwaad. Barrico geeft aan : 

De economische crisis, door de elites niet 

voorzien, werd afgewenteld op de schouders  

van de mensen en de elites brachten zichzelf             

op het droge tijdens de crisis, althans zo werd 

dat door de mensen gevoeld. Die rekening willen 

de mensen vereffenen. Terughalen wat is 

afgepakt. Een 2de mogelijke oorzaak ziet hij in 

de digitale revolutie: de mogelijkheid de macht 

te verpulveren om hem aan iedereen te geven. 

De laptop en mobiel in ieders zak. Een ieder  

heeft wel een mobieltje maar dat heeft niet 

bijgedragen aan de herverdeling van de rijkdom, 

wel van de kennis, de mogelijkheden.   

Het idee van de elite, het oude pact, van 

oneindige ontwikkeling en vooruitgang slaagt er 

niet in sociale rechtvaardigheid voort te 

brengen. De rijkdom en macht wordt op een 

belachelijke manier gedistribueerd. Zie de 

heren Gates,  Zuckerberg,  Bezos, Soros en al 

die andere miljardairs, die hun enorme 

vermogens en macht in korte tijd bij elkaar 

schraapten. 

Zwakzinnig vindt Barrico, grote onzin de vlucht 

naar het verleden.  Het is natuurlijk volledige 

volksverlakkerij de heimwee naar het verleden, 

naar het zogenaamde touwtje uit de deur. Die 

gouden tijd heeft voor het volk nooit bestaan.  

Hij ziet geen heil in het bestormen van de 

forten van de elites, daarmee beschadigen ze 

zichzelf eerder.  

 Het nieuwe pact tussen de elites en het volk 

moet tot leven gewekt worden: onmiddellijk aan 

de slag gaan om de rijkdom beter, gelijker te 

verdelen. Sociale rechtvaardigheid weer als het 

hoofdpunt zien dat het ooit was en  is. Hij komt 

met een opsomming:   om buiten de ijzeren rails 

van ‘ there is no alternative’ te gaan rijden; het 

vertrouwen herstellen in de echte kennis, 

onmiddellijk het vertrouwen in de cultuur  

 

 

herstellen, allemaal samen en groots investeren 

in scholing, altijd, altijd; niet ophouden met 

boeken lezen; gebruik het internet als een 

enorme kans tot verandering; de  snellen voor 

laten gaan om onze toekomst te creëren onder 

de voorwaarde dat ze iedere avond aan tafel 

zitten met de langzamen. Vrede sluiten met ons 

zelf, je kunt niet goed leven in minachting en  

wrok. Ademhalen , wandelen, en  af en toe alle 

elektronica uitdoen.   

Een geactualiseerde versie van Joop den Uyl’s:  

Spreiding van Macht Kennis en Inkomen, als zou 

dat maar ter voorkoming zijn van een uitspraak 

van de Engelse uiterst conservatieve filosoof 

Edmund Burke (1729-1797): “ Woede en razernij 

kunnen in een half uur meer omverhalen dan 

bezonnenheid, overleg en een vooruitziende blik 

in honderd jaar kunnen opbouwen”. 

 

Jaap Terpstra 

Lid PvdA 

 

Minder partijen en nog meer! 

Kies hooguit zes partijen in de Kamer (door Paul 

Scholten oud burgemeester uit Arnhem). 

Een citaat: Elke ‘gek’ kan als partij meedoen     

met verkiezingen maar om in een kamer te 

komen, gaan e zes grootste partijen een                

tweede verkiezingsronde in om uiteindelijk de 

verhouding te bepalen. Dat houdt in dat er 

moeten worden gefuseerd, met als voordeel dat 

de linkse partijen moeten samenwerken en met 

één mond gaan spreken. Gezamenlijk kunnen zij 

dan wel een verandering teweeg brengen. Een 

ander voordeel is binnen die samenwerking dat 

er al drie partijen ondergebracht zijn bij de 

Triodos bank. ( Groen Links – PvdD en CU). 

PS: zoals jullie nu wel weten gaat mijn donatie 

naar de PvdA per 1 mei niet meer naar de RABO 

bank.  De uitwerking van een motie landelijk 

ingediend komt maar moeilijk van de grond.  

Surft u eens naar de drie grootste banken en 

klik Milieudefensie aan. 

Over het milieu gesproken: 
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Op 10 maart zal de grootste KLIMAATMARS 

ooit in Nederland worden gehouden vanaf              

13.00 uur op de Dam Amsterdam. Wij als                       

PvdA moeten daar aanwezig zijn met onze                 

PvdA hesjes. 

Verder in de NRC: 

’t Klimaatmeisje in Brussel. Jullie gedragen je 

als een stel verwende kinderen!” 

Pak dat maar aan Jean-Paul Juncker met een 

handkusje voor een 16 jarige Greta Thunberg. 

Zij hield even haar adem in en zei: 

‘Wij moeten straks jullie rotzooi opruimen” 

 

Nog één tekst uit de NRC: 

Stel kritiek op Israël niet gelijk aan 

antisemitisme! Naar mijn idee gaat de PvdA daar 

toch te ver in. Er zijn drie Joodse organisaties 

op bezoek geweest bij de PvdA om uit te leggen 

hoe het volgens hen zit en moet. Mankeert er 

dan ineens iets  aan het standpunt van de PvdA 

(uit 1967) te kiezen voor een tweestaten 

oplossing in de EU? Is er overleg geweest met 

de SP en GL? Nogmaals, er moet beter worden 

samengewerkt! 

 

Tenslotte: 

Laten we met een goede poster de Europese 

verkiezingen ingaan. Niet meer die van ‘Meer 

banen voor Nederland in Europa’.  Paul tang 

verzekerde mij dat er daar veel kritiek op is 

gekomen. Laten we laten horen wat wezenlijk 

onze kiezers in Europa aanspreekt. 

IN EUROPA EEN JUISTE VERDELING VAN 

WERK EN INKOMEN 

 

Jaap Sterk 

Lid PvdA 
 

 
 
 

 

 

Geef uw mening en/of commentaar!  

door Lucia Bakker webmaster PvdA Bergen  
 

Doet u mee? Geef jouw mening en commentaar 

op de lokale, landelijke en wereldpolitiek op de 

website!  Elke zinnige of zelfs onzinnige maar 

beschaafde bijdrage wordt geplaatst en wie 

weet krijg je weerwoord of juist medestanders. 

Een respectabele partij als de PvdA doet mee in 

het publieke debat en de leden zijn dan de  

 

 

gangmakers!  Stuur uw bijdrage dan naar 

bakker@noordwest.org.  
 

Levendige discussies! 

Interesse in fractiebijeenkomsten ? 
Wilt u een fractiebijeenkomst bijwonen? 

Dat kan, vrije toegang en het verplicht u tot niets! 

De fractiebijeenkomsten zijn op maandagavond 

vanaf 19.30 uur in de Jan Ligthartstraat. (Het is niet 

elke maandag, dus mail als u voor de eerste keer 

komt en vraag s.v.p. naar de data). U bent van harte 

welkom!  

            Samen bouwen 

          aan een stevig PvdA fundament 

 

Hebt u vragen / opmerkingen stuur uw bericht naar 

johanne.pvda@ziggo.nl of bel 06-51980614 

 

Wilt u meer weten over de PvdA afdeling Bergen?  

Kijk op www.bergen.pvda.nl. 

Wilt u meer weten over de besluitvorming binnen de 

gemeente Bergen? 

Kijk op www.raadbergen.nh.nl  

 

Bent u geen lid van de PvdA en leest u deze 

nieuwsbrief toch? U kunt zich aanmelden voor deze 

nieuwsbrief bij johanne.pvda@ziggo.nl 

         be our guest 
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