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        Jaargang 05 

                           April 2019 

PvdA nieuwsbrief 

Hierbij de nieuwsbrief van de PvdA afdeling 

Bergen. Discussieert u graag mee, reageer dan 

naar johanne.pvda@ziggo.nl. U krijgt altijd               

een reactie op uw actie. 
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1 mei bijeenkomst PvdA Regio Alkmaar 

door Ed Bausch,  

voorzitter afdeling Gemeente Bergen 

informatie 06 20551899 

Beste partijgenoten, 

Vorig jaar hebben we de start gemaakt met                  

het vieren van 1 mei in PvdA-regioverband.                 

Dat leek en lijkt een goede stap. Dus dat gaan 

we weer doen en hierbij nodig ik de leden uit 

Schoorl/Camperduin, Bergen/Bergen aan Zee                    

en De Egmonden dan ook uit om die dag de   

leden van de ons omringende afdelingen te 

ontmoeten. Tussen twee verkiezingen in, met 

groeiend optimisme over de toekomst van                     

de sociaaldemocratie. 

  

 

 

 

Op woensdag 1 mei van 19.30 uur tot circa      

21.30 uur zijn jullie welkom in de  

Wijkboerderij Alkmaar, Vondelstraat 31, 

1913 AA Alkmaar.  

(dezelfde locatie als vorig jaar) 

  

De 1 mei-rede wordt uitgesproken door Kati 

Piri, Europarlementariër van de PvdA en 4e     

op de PvdA-kandidatenlijst voor de 

aanstaande verkiezing voor een nieuw 

Europees Parlement. 

Kati heeft onder meer bekendheid gekregen 

door haar rol als Turkije-rapporteur voor het 

parlement. De Wijkboerderij is een mooie 

locatie en er is alle ruimte voor het aanhalen van 

contacten met muzikale omlijsting.  

Tot dan! 

 

75 jaar vrede en jubileumspeldjes! 

door Ed Bausch edbausch@planet.nl 

voorzitter afdeling Gemeente Bergen  

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten en 

de Waterschappen boekte onze partij helemaal 

niet een raar resultaat. Naar mijn gevoel waren 

we de enige partij die zichtbaar campagne 

voerde op straat. Het was de eerste 

samenwerking met de afdelingen van 

Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk, Castricum, 

Heiloo, Uitgeest. Dat was een goede proef. We 

delen veel met elkaar: landelijke ligging om de 

grote stad heen, groot belang van 

kleinschaligheid en behoud van eigenheid, veel 

natuur en erfgoed. En natuurlijk overal vaste 

aanhangers van de ware sociaaldemocratie en 

gevoel voor eerlijk delen en integriteit. 

We zullen als afdelingen niet gauw fuseren lijkt 

me. Maar elkaar inspireren en helpen de focus 

breed en scherp te houden: dat kunnen we zeker 

beter samen! Dus naast het goede, nou ja, 

opnieuw hoopgevende verkiezingsresultaat is dit 

zeker de winst van dit voorjaar. Bij de 1 mei 

viering kunnen we nog weer nader met elkaar  
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kennismaken en kijken waar we elkaar kunnen 

versterken. Want er komen al weer snel  

verkiezingen aan, voor het Europees Parlement. 

Al was het alleen maar als dank voor het leveren 

en bewaken van nu al bijna 75 jaar vrede: 

stemmen! Natuurlijk heeft ook de Europese 

Unie pieken en dalen, glorietijd en moeilijke  

tijd. Het is goed om te zien hoe de Unielanden 

elkaar vasthouden en eenduidig zijn in hun 

houding jegens een lid dat niet verder wilde, 

opgezweept door praatjesmakers, althans zo  

zie ik het. Beter met elkaar dan tegenover 

elkaar. Met elkaar is niet altijd gemakkelijk. 

Maar een makkelijke weg is ook niet altijd de 

beste weg. Van tegenwind wordt niemand 

zwakker. 

Ik vraag u in uw kringen te pleiten voor: 

stemmen voor Europa! En wij hebben Frans 

Timmermans. De Limburger heeft lef, hij pakt 

de handschoen op voor eerlijke verdeling.                 

Een paar jaar geleden was hij te gast bij onze 

afdeling, een avond in Huize Glory in Bergen                 

aan Zee. Laten we allemaal doorwerken aan              

een goede glorie voor onze partij. Ons land                

en Europa hebben ongelofelijk veel te danken 

aan de sociaaldemocratie. Dank voor uw 

lidmaatschap, wees er trots op. 

Speldjes van het partijbureau gaan dit jaar  

naar de heer Bakker in Groet, 25 jaar lid; 

mevrouw Zwart-Hylkema in Egmond aan Zee,            

25 jaar lid; de heer Besselink, 25 jaar lid; de 

heer Zwart in Egmond aan Zee, 25 jaar lid; de 

heer Gutker in Schoorl, 50 jaar lid en de heer 

Van Esseveld in Groet, 50 jaar lid. Hulde! 

 

Einde van een lobbyist!                                        

door Jaap sterk lid PvdA 

Het begon bij mij te kriebelen toen ik telkens 

meer te horen kreeg over de praktijken van de 

RABOBANK, en heb toen begin 2018 mails 

gestuurd naar de PvdA regio en het Partij- 

bureau zonder antwoord te krijgen. 

 

 

 

Dat beviel mij niet en om die reden zijn Johanne 

en ik naar een Regiovergadering in Laren gegaan 

waar onze partijvoorzitter Nelleke Vedelaar ook 

was, daar werd natuurlijk over het milieu 

gesproken, en mijn vraag aan Nelleke ging over 

onze huisbankier en hoe dat te rijmen was met 

het milieu. Zij zei dat ze daar wel mee bezig 

was. Toevallig zat ik naast Xander den Uyl die 

een por in mijn zij gaf en zei "Oh, heb ik die  

mail van jou gehad!".                                                                      

Ja Xander die heb je van mij gehad, maar je 

hebt er niet op gereageerd! 

In de pauze heb ik met Nelleke gesproken en zij 

beloofde mij hieraan na de drukke gemeente- 

raadsverkiezingen weer aandacht te besteden. 

Hoopvol dus!  

Op de terug weg kregen Johanne en ik het idee 

om op onze Bergense ledenvergadering van 21 

april 2018 de welbekende motie in te dienen en 

deze werd met algemene stemmen aangenomen, 

nogmaals dank! 

Deze motie is ingebracht op de regio-

vergadering en daar was Xander er toch blij  

mee dat deze werd aangenomen. Na een kleine 

aanpassing is onze motie naar het PvdA congres 

van 16 juni 2018 gegaan en is als hamerstuk 

aangenomen. 

Als eenvoudig betonwarenfabrikant begon het 

aftellen, wanneer hoor ik er wat van, maar dat 

liet lang op zich wachten. Dus begon ik eerst te 

bellen met de Triodos-bank of de partij al 

contact had gezocht. Daar kreeg ik een positief 

antwoord op, maar zij konden nog niet zoveel 

service geven als de Rabo. Daarna gebeld met 

Martijn Brandeburg (directeur van het Partij- 

bureau) en hij zei dat ze er mee bezig waren, 

maar, maar…… 

In tussentijd ben ik naar een bijeenkomst 

geweest in Amsterdam waar Frans Timmermans 

vertelde hoe hij dacht de problemen in de EU    
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op te lossen (er waren daar 250 landelijke 

partij- leden). In zijn verhaal stond in de eerste 

4 regels te lezen dat Europa veel aan het milieu 

moest doen! Je zult begrijpen dat mijn vraag 

aan Frans was hoe dat te rijmen viel met de 

Rabobank? Dit namens de 250 leden die achter 

mij zaten! Hij had van alles  verwacht maar 

stond nu met zijn mond vol tanden en vroeg 

daarna of Nelleke hierop wilde reageren. 

Ondertussen had ik laten weten dat ik per 1                       

mei (de dag van de arbeid) geen geld meer                      

zou overmaken naar de huisbankier en die                    

mail kreeg Johanne natuurlijk ook.                                  

Dat was op 3 april 2019. 

Even daarvoor had Johanne contact met Jan 

Kees Koppelaar, de man van de ledenadminis-

tratie op het hoofdkantoor en verzocht hem 

vriendelijk contact met mij op te nemen (als 

eigenwijs probleemgeval). Hij beloofde Johanne 

mij binnen één week te bellen en na 8 dagen had 

ik Jan Kees aan de  bel en kon ik hem melden dat 

hij één dag te laat was. 

Om een lang verhaal kort te maken, het komt er 

op neer dat het spaargeld van de PvdA naar de 

ASN gaat en dat binnen enkele maanden de 

betaalrekening overgaat naar de Triodosbank. 

Jan Kees heb ik gevraagd mijn opzegging 

ongedaan te maken en dat wilde hij voor mij 

doen. Dus als het goed gaat blijf ik tot mijn 

dood PvdA lid. 

PS: van verschillende Partijgenoten heb ik 

vernomen dat zij bij de Triodosbank hun 

betaalrekening hebben. Wanneer je geld 

overmaakt naar milieubewegingen en dat komt 

vervolgens bij een bank waar ze bonussen 

uitdelen, witwassen, palmolieplantages 

financieren en daarbij om rechtsvervolging te 

voorkomen zo'n 1 miljard euro aan de staat 

hebben gegeven, dan geeft dat een rare indruk. 

 

 

 

 

Een verlaat kraamvisite in Lima 

Een reisverslag door Jaap Terpstra lid PvdA 

Een oud-studente van mij (39), inmiddels 15 jaar 

woonachtig in Peru, Lima, getrouwd met een 

Peruaanse jurist, kreeg 2 jaar geleden een 

dochter. Wij onderhielden al die jaren contact. 

Een dochter, dan kom ik op kraamvisite, zei ik. 

Het ziekteproces en het overlijden van mijn zus 

weerhield mij om eerder te gaan. 

KLM, hotels in Lima en Huaraz (Andesgebergte) 

geboekt. Met de opdracht: “ be carefull” van de 

zorgzame achterban, ging ik op pad met 

handbagage: een stel onderbroeken, 3 shirts,  

een trui, 2 spijkerbroeken,  een korte broek, en 

‘de Groene’ van die week  voldeden ruimschoots 

aan de eisen van handbagage en de reden om 

nooit een reisverzekering te nemen. Reizend 

tegen de tijd in ben je in 4 uur snel in Lima.  

Mijn oud studente, wachtte me op met de haar 

vertrouwde taxichauffeur. Mijn eerste 

confrontatie met het explosieve verkeer in 

Lima. Teheran(Iran) is erg : elke millimeter 

ruimte wordt benut, maar daar zit toch een 

doordachte, efficiënte structuur in; Lima, 10 

miljoen inwoners met minder stoplichten dan de 

Gemeente Bergen, is erger. Men creëert zijn 

eigen verkeersopstoppingen door elkaar niets te 

gunnen, luid claxonnerend, allemaal Mark 

Verstappens, proberen taxi chauffeurs, 

particulier openbaar vervoer, en alle andere 

soorten voertuigen van A naar B te komen. Het 

vreemde is dat dat uiteindelijk ook lukt. Ik had 

een B&B gehuurd in de gegoede buurt Mia 

Flores, in een rustige straat 300 meter van zee. 

The B&B “The Lighthouse”,  verdient  zonder 

meer een 10. Wat een  comfort voor 40 $ per 

nacht, wat een vriendelijke voorkomendheid.  Ik 

verken steeds per taxi deels met mijn oud 

studente en in de rol als 2de opa in 6 dagen Lima, 

de musea, het oude centrum, de (schat)rijke 

buurt  Miraflores, en het schilderachtige  

Barranco, hardlopend 5 km langs de kust. 

Openbaar vervoer is er nauwelijks. Eerst vind ik  
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het fijn mijn verblijf te hebben in de gegoede 

wijk, luxe, rust, veiligheid, daarna ontstaat een 

zekere onrust. Dit is Lima voor de elite, de 

enorme sloppenwijken waarnaar toeristische 

busreisjes worden georganiseerd, liet ik met 

rust. Sloppenwijken zijn geen toeristische 

attracties. De rijken leven als overal de rijken 

leven: in gesloten clubs in hun eigen bubbels. In 

Peru zijn dat voornamelijk de afstammelingen 

van de Spanjaarden, Engelse zilver-en 

goudmijnen uitbaters, die de oorspronkelijke 

inwoners discrimineren. Het  goede onderwijs is 

op particuliere basis gebaseerd : van 3 tot 18 

jaar blijven de kinderen in het onderwijs bij 

elkaar. Nog erger dan de baasjes van Eton.                

Dat is duur, duurder, duurst. In mijn tijdelijk 

wijkje een immens ommuurde school met in 

smetteloze uniformen gestoken kinderen, wegen 

worden afgezet, en in een colonne uitgelezen 

auto’s worden de  kinderen gebracht en gehaald. 

Dit worden de gesloten clubs voor het leven. Het 

openbaar onderwijs is brandhout. Ook mijn oud-

studente is al op zoek naar een plekje voor haar 

dochter op een particuliere school. Waarom 

voelen de rijken zich niet verantwoordelijk voor 

de vele armen, verzucht mijn sociaal 

democratisch hart hier. Waarom zijn het vooral 

buitenlandse stichtingen en de nonnen die zich 

bezighouden met de hulp aan weeskinderen en of 

openbaar onderwijs. Geef alleen hulp als die 

gepaard gaat met structurele verbeteringen in 

wetgeving en uitvoering ervan in het betrokken 

land, denk ik wel eens. Maar dit is een aparte 

discussie met betrekking tot mogelijke, 

schadelijke effecten van ontwikkelingshulp, 

noodhulp uitgezonderd. Stel de mensenrechten 

centraal in de hulpverlening, stel de ILO ( 

International Labour Organisation) centraal in 

de hulpverlening, stel onze markten open, maar 

dit even terzijde.  

Na het verblijf in Lima de weg omhoog naar het 

Andesgebergte, naar Huaraz , een soort 

Alkmaar, met regionale functies op 3065 m.  

 

 

 

hoogte. Hier had ik voor 5 nachten, het 

uitstekende Churuthotel geboekt met een 

heerlijk ontbijt op het dakterras voor 25$ per 

nacht, op advies van mijn oud studente.  

In een luxe bus kruip je in ruim 8 uur langzaam 

omhoog, eerst woestijn, vervolgens de klim in de 

bergen, passerend arme, en nog armere dorpjes, 

ruige rotsachtige bergformaties en stromende 

waterpartijen. Ik zat samen met ex- Israëlische 

soldaten, die na het vervullen van hun verplichte 

diensttijd 3 maanden mogen reizen op kosten 

van de Israëlische overheid. Een drugs-trip voor 

de coke en de wiet. Ik kwam- in ook voor hun- 

favoriet restaurantje in Huaraz veel ex-

soldaten tegen in een meer dan opgewonden  

sfeer. De verwerking van posttraumatische 

stress zal daar wellicht debet aan zijn geweest. 

In een gesprek met hun in de bus : lastig aan te 

geven niet tegen de staat Israël te zijn maar 

wel tegen de gevolgde politiek van het huidige 

Israël. “ Netanyahu is een schurk maar bij 

gebrek aan beter onze schurk” zei één van die 

ex-soldaten en “we moeten wel uitbreiden, we 

zijn anders als land te klein”. Waarvan akte, 

denk ik dan maar. 

 
Aangekomen in Huaraz, het hoogteverschil 

voelbaar in het hoofd, niet sjouwen met mijn 

handbagage, de taxi nemend voor de rit naar  

het hotel. Een traditioneel hotel, vlakbij een 

restaurantje, snel wat eten, een uitgelaten ploeg 

ex-soldaten uit Israël vullen het restaurantje,  
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de elektra valt uit, mijn batterijen van de mobiel 

waren op en in het stikdonker naar het hotel, de 

eigenaar lichtte me bij naar de kamer. Ik viel in 

slaap en om 3 uur in de nacht baadde je 

plotsklap in het licht. De elektra valt daar 

geregeld uit. Noodaggregaten voorzien dan. De 

volgende dag geen last meer van de hoogte, uren 

gewandeld door Huaraz. 

 

Al het leven vindt plaats op straat, kleurig,        

druk, alle waar wordt uitgestald, alle landbouw-

producten, fruit, het is één grote bazaar op 

straat met bijna alle Peruanen in hun kleurrijke 

oorspronkelijke klederdracht.  

Huaraz is een plaats met 110.000 inwoners 

omringd door besneeuwde bergen. Daar het  

dicht bij de evenaar ligt, is het op die hoogte 

nog tropisch groen met palmbomen, cactussen. 

Mooie groene parken bij een temperatuur van 24 

graden C. ( overgang zomer naar de herfst  ).  

De Andes in Peru zou je een tropisch gebergte 

kunnen noemen. De sloppenwijken van Huaraz 

heb ik in mijn ééntje wel bezocht, vele straten 

afgesloten voor het verkeer, op elke hoek 5 

politieagenten, het hele leven speelt zich in de 

lengte en breedte van de straat af, een 

levendigheid in de openbare ruimte die in onze 

strak gestructureerde infrastructuur niet 

(meer) bestaat. Ik bezocht de grote 

begraafplaats, van waaruit je zicht hebt op de 

omringende besneeuwde toppen. Huaraz is in 

1970 getroffen door een grote aardbeving, 

waarbij 25.000 doden zijn gevallen.  

 

 

 

 

 

Vanuit Huaraz heb ik prachtige tochten met gids 

naar 4000  en 4600 meter in het 

Andesgebergte gemaakt. Huaraz is toeristisch 

een geliefd oord om meerdaagse trektochten 

door de bergen en met kleine busjes dagtochten 

te maken van 9 tot 9. Schitterende tochten zijn 

dat, die je in kleine groepjes van hooguit 12 

mensen maakt. Samen de dag doorbrengen in een 

adembenemende natuur schept een onderlinge  

band. Drie afgestudeerde Spaanse jongeren, een 

Braziliaanse biologe, een Peruaans/Zwitsers 

hydrologe en voor het overige Peruanen uit Lima, 

verbonden met de Nestor uit Bergen vormden 

een warm geheel. 

Stil word je van de indrukwekkende natuur, stil 

word je van de oude beschaving in Huantar van 

1300 BC, lopend in de Tempel uit die tijd en in 

het plaatsje Chavin, diep respect heb ik voor de 

mensen die op 4000 hoogte leven en werken op 

een manier zoals ze al eeuwen leven en werken. 

Het kan ook weinig anders. De kleine stukjes 

land, ontoegankelijk voor tractoren, de runderen 

voor de ploeg, wonend in kleine huisjes, niemand 

een auto, waar moet je naar toe?, niemand rijk, 

die wonen beneden in Huaraz en Lima, geen 

voorzieningen, geen bestuur, in dit ontoeganke-

lijk gebied, in dit cocaïne smokkelparadijs, denk  

ik. Prima tegen hoogteziekte is het drinken van 

cocothee, elke ochtend een pot. Ik begin de 

aantrekkelijkheid van cocaïne te begrijpen. Hoe 

relatief hoogte is: op 4600 hoogte beschouw je 

Huaraz 3065 meter als laagvlakte.  

Ik nam met pijn in het hart afscheid van 

Huaraz, Lima en Peru. En voor de tijd uit 

vliegend belandde ik bij vertrek 8.00 in de avond 

uit Lima om 15.30 op Schiphol. 

P.S. Peru is nu een democratische republiek, 

huidige president is Martin Vizcarra. De 

zilvermijnen en goudmijnen doen een aanslag op 

de ecologie en brengen sociale spanningen met 

de inheemse bevolking mee.  De mijnen zijn 

voornamelijk in handen van Engelse, 

Amerikaanse en Canadeze  bedrijven. Het  
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United Kingdom is de grootste investeerder in 

Peru. Peru herbergt momenteel 700.000 

vluchtelingen uit Venezuela, die werk zoeken o.a. 

in de bouw. Er wordt koortsachtig gebouwd aan 

de kust bij Lima. De grootste armoede is in de 

laatste 20 jaar teruggebracht van ruim ruim 

50% naar ruim 20%. Het minimumloon bedraagt 

850 Sol, dat is gelijk aan ongeveer 261$ per  

maand, redelijk goed voor de regio. Het 

minimumloon wordt helaas vaak niet uitbetaald.     
 

Geef uw mening en/of commentaar!  

door Lucia Bakker webmaster PvdA Bergen  
 

Doet u mee? Geef jouw mening en commentaar 

op de lokale, landelijke en wereldpolitiek op de 

website!  Elke zinnige of zelfs onzinnige maar 

beschaafde bijdrage wordt geplaatst en wie 

weet krijg je weerwoord of juist medestanders. 

Een respectabele partij als de PvdA doet mee in 

het publieke debat en de leden zijn dan de  

gangmakers!  Stuur uw bijdrage dan naar 

bakker@noordwest.org.  
 

Levendige discussies! 

door Johanne Hendriks commissielid 

Interesse in fractiebijeenkomsten en 

wilt u een bijeenkomst bijwonen? 

Dat kan, het is vrije toegang het verplicht u tot 

niets! De fractiebijeenkomsten zijn op 

maandagavond vanaf 19.30 uur in de Jan 

Ligthartstraat. (Het is niet elke maandag, dus mail 

als u voor de eerste keer komt en vraag s.v.p. naar 

de data). U bent van harte welkom!  

            Samen bouwen 

          aan een stevig PvdA fundament 

Hebt u vragen / opmerkingen stuur uw bericht naar 

johanne.pvda@ziggo.nl of bel 06-51980614 

 

Wilt u meer weten over de PvdA afdeling Bergen?  

Kijk op www.bergen.pvda.nl. 

Wilt u meer weten over de besluitvorming binnen de 

gemeente Bergen? 

Kijk op www.raadbergen.nh.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u geen lid van de PvdA en leest u deze 

nieuwsbrief toch? U kunt zich aanmelden voor 

deze nieuwsbrief bij johanne.pvda@ziggo.nl 

 

 

be our guest 
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