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De PvdA wil vasthouden aan de belofte die                 

na de brand aan de inwoners is gedaan dat                 

de multifunctionele accommodatie inclusief 

zwembad voor het dorp behouden zou worden.  
 

Een terugblik 

In de nachtelijke uren van vrijdag 13 oktober 

2017 brandde De Beeck volledig af. Talloze  

sportverenigingen en individuele gebruikers 

raakten hun vertrouwde locatie kwijt en de 

gemeenteraad, die ook in De Beeck vergaderde, 

moest uitwijken naar De Blinkerd in Schoorl.  

Peter, toen nog wethouder, vond het heel 

schokkend om een gebouw, waar zo veel               

mensen wekelijks met veel plezier naar                           

toe gingenvolledig in vlammen te zien opgaan. 

Gelukkig besloot de gemeenteraad al snel om tot 

herbouw over te gaan en daarvoor een aanvullend 

budget ter beschikking te stellen. Een voordeel 

was dat het gebouw redelijk goed verzekerd was 

en de verzekeraar gaf aan 10 miljoen euro bij te 

dragen als er een nieuw gebouw zou worden 

neergezet. 

Kink in de kabel 

Er kwam een forse kink in de kabel toen de 

aanbesteding afgelopen zomer mislukte en er 

geen bouwbedrijf gevonden werd dat het 

sportcomplex voor het afgesproken bedrag van 

13 miljoen euro wilde neerzetten. Ook wilden de 

bedrijven niet bouwen op de oude funderingen. 

De vorige week afgetreden wethouder, Jan 

Houtenbos, heeft hard aan een oplossing 

gewerkt. Door budget te vinden om de 

oorspronkelijke funderingen te laten slopen, 

werd een uitweg uit de impasse gevonden. Er is 

nu een ervaren zwembadbouwer gevonden die het 

werk wil oppakken. 

Eensgezind vooruit! 

De fractie hoopt dat het nieuwbouwplan in de 

raadsvergadering van januari door alle politieke 

partijen wordt omarmd. De verzekeraar heeft 

een deadline gesteld waarop de bouw gestart 

moet zijn: oktober 2020.  Peter: “Dit is                                 
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fantastisch nieuws voor alle gebruikers van De 

Beeck! Ik ben niet tegen een goede politieke  

discussie, maar laten we in januari eensgezind 

vóór stemmen. We mogen het niet laten 

gebeuren dat de gemeenteraad treuzelt met het 

nemen van een beslissing en we zo 10 miljoen 

verzekeringsgeld mislopen.” 

Zijn er nog vragen, neem contact op met Peter 

 email: pvanhuis@dds.nl of  bel 06-527 704 15 

 

Groter denken, kleiner doen 

door Nienke Mier 

Afgelopen dinsdag heeft het College van B&W 

besloten dat De Beeck weer wordt herbouwd.   

Nu is nog  instemming van de raad noodzakelijk. 

Een multifunctionele accommodatie inclusief 

zwembad. De PvdA heeft hier altijd voor 

geijverd en ook in de discussies over wel of   

geen zwembad terugbouwen, vastgehouden                

aan dit standpunt. 

Bij al het gedoe  rondom het zwembad moest               

ik steeds denken aan het boek “Groter denken, 

kleiner doen” van Herman Tjeenk Willink.                     

In dit boek schrijft hij over zijn bezorgdheid 

over het functioneren van onze democratie.                 

In zijn analyse zet hij haarfijn uiteen wat                     

het belang is van aandacht voor een goede 

uitvoering van beleid. De kwaliteit van de 

uitvoering bepaalt volgens hem, de 

(on)geloofwaardigheid van de overheid.  

Ik ben het daar roerend mee eens. Vertrouwen 

in de overheid ontstaat op twee manieren.                        

In de eerste plaats doordat een overheid                    

zich onderscheidt van een bedrijf. Een                  

overheid zorgt voor de lange termijn, denkt                       

na over hoe we samen willen wonen in onze 

maatschappij. Een overheid verbindt door                   

haar werk, diegenen die goed voor zichzelf 

kunnen zorgen met diegenen die dat niet    

kunnen.  Dat is de opdracht van de overheid.                        

Dat is ‘groter denken’.. De overheid spreekt             

dan ook een andere taal dan de markt.                                               

 

En dus zijn burgers geen klanten of consumenten 

en kan er niet vanuit worden  gegaan dat die hun 

eigen boontjes wel kunnen doppen. De minder 

draagkrachtigen, de ouderen zijn vaak de dupe. 

De overheid moet niet zich niet laten leiden door 

de ambitie om van de staat een business te 

maken. De democratie lijdt niet alleen onder 

hippe inspraakvogels of neoliberalen, maar ook 

aan autoritaire lieden die menen dat gewone 

mensen niet moeten zeuren 

Maar in de tweede plaats blijkt vertrouwen 

vooral uit beter toezien op uitvoering van in gang 

gezet beleid. Er wordt zo makkelijk van alles 

beloofd, maar als beloftes niet nagekomen 

worden, is het vertrouwen zoek. Het ‘kleiner 

doen’ uit de titel van Tjeenk Willink is een 

pleidooi om veel meer aandacht te geven aan de 

realisatie van beleid. Maar ook door gezamenlijk 

verantwoordelijkheid te nemen, voor elkaar en 

dat uit te spreken. Juist wanneer het in de 

samenleving ‘ieder voor zich’ is, is het belangrijk 

te laten zien dat de overheid ook voor andere 

dingen kan en zou moeten kiezen dan voor 

economische groei en nog eens groei. 

Natuurlijk is het bovenstaande mijn 

interpretatie. Tjeenk Willink levert een visie op 

democratie die ertoe doet in dit tijdsgewricht. 

In zijn ogen is dat afhankelijk van de mate 

waarin de politiek in staat is visies zichtbaar te 

maken, op wat we van burgers zelf verwachten, 

op de resultaten van beleid, op de rechtsspraak. 

Een lezenswaardig boek! 

Ik heb in de korte tijd dat ik in Bergen woon, 

vele mensen leren kennen die de hoop uitspraken 

op de herbouw van het zwembad en niet 

begrepen, waarom daar vanaf werd gezien door 

een aantal partijen in onze gemeenteraad.  

Ik ben tevreden dat ik kan zeggen dat de PvdA  

is blijven staan en blijft staan voor haar 

standpunten. 

mailto:pvanhuis@dds.nl
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Kom op de Koffie!                            

Uitnodiging voor PvdA-koffieochtenden 

in Schoorl, Bergen en Egmond aan Zee. 

door Lucia Bakker 
 

 

 

 

 

 

Beste partijgenoten, 

Op de ledenvergadering van november is een 

nieuw afdelingsbestuur gekozen. Wij willen graag 

met zo veel mogelijk leden kennismaken                  

en horen wat voor u in onze gemeente of 

landelijk belangrijk is. 

De bijeenkomsten zijn dichtbij huis, waardoor 

het hopelijk voor iedereen makkelijk is om                   

even binnen te lopen.  

Onderstaande uitnodiging is inmiddels per mail of 

post verzonden aan u allen. 

Voor Bergen/Bergen aan Zee 10.30–12.00uur                                      

zaterdag 18 januari, Restaurant Loetje, Breelaan 

2, Bergen 

Voor de Egmonden 10.30–12.00 uur                                    

zaterdag 25 januari, Post aan Zee,                       

Voorstraat 82A, Egmond aan Zee 

Voor Schoorl, Groet, Camperduin  

10.30-12.00 uur                                     

zaterdag 11 januari, Restaurant De Rustende 

Jager, Heereweg 18, Schoorl 

 

Mei is een maand, waarin alles weer fris en 

uitnodigend lonkt. Januari kan ook zo’n maand 

zijn. Gesterkt door wat tijd voor reflectie in               

de laatste momenten van het oude jaar zet-                

ten we ons aan het nieuwe. 

Het PvdA-afdelingsbestuur voor onze gemeente 

is onlangs vernieuwd. Een bestuur dat een 

kritische supporter wil zijn van de fractie in              

de gemeenteraad. Een bestuur dat geen politiek 

bedrijft, maar dat wel discussie en gesprekken  

 

 

wil organiseren, die van waarde kunnen zijn voor 

onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad en 

raadscommissies.   

Voor het afdelingsbestuur is het ook belangrijk 

om een lange aanloop te nemen naar het opstellen 

van een verkiezingsprogramma, eind 2021. Wij 

zijn in onze kernen immers één van de weinige 

partijen met van oudsher oor en oog voor wie in 

een kwetsbare situatie is. 

Januari is een goed moment om kennis met elkaar 

te maken, om weer eens bij te praten. En om te 

horen wat u, onze leden en hun familieleden, 

kennissen en vrienden (en die hoeven echt niet 

allemaal lid te zijn van de PvdA!) voor gedachten 

hebben bij een nieuw jaar. Dat kan over van alles 

gaan. Liefst met een open blik. Er is altijd meer 

te bedenken dan er lijkt te zijn.  Vandaar deze 

uitnodiging. Neem gerust ook niet-leden uit uw 

kring mee!  

En natuurlijk zijn we altijd bereikbaar voor 

opmerkingen en suggesties. Mail naar het 

secretariaat bakker@noordwest.org of bel de 

voorzitter op 06- 20 551 899 

We wensen u allen fijne kerstdagen en een heel 

goed 2020, hopelijk zien we elkaar in januari. 

 

met vriendelijke groet, 

Het afdelingsbestuur, 

Ed Bausch, voorzitter 

Lucia Bakker, secretaris 

Simon van Geldorp, vicevoorzitter 

Jan Stet, penningmeester 

Nienke Mier en Jaap Terpstra 

 

PvdA-Afdeling Bergen NH 

secretariaat: Lucia Bakker 

tel. 06-515 90 431 

email: bakker@noordwest.org 

Website: https://bergen.pvda.nl/ 

Facebook: 

https://www.facebook.com/PvdA.BergenNH/ 

file:///C:/Users/Gebruiker/Desktop/Documenten%20LB/wpdok/PvdA-ledenvergaderingen/bakker@noordwest.org
mailto:bakker@noordwest.org
https://bergen.pvda.nl/
https://www.facebook.com/PvdA.BergenNH/
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Voelt u zich ook superieur? 

door Jan Pieter Stomps 

Kerstmis 2019 .., een uitstekend moment voor 

zelfreflectie! Een ongemerkt superioriteits-

gevoel beheerst ons allemaal wel eens. Zelfs                

de wetenschap kent op dat gebied een donkere 

zijde. Angela Saini schreef er een boek over.  

Jezelf superieur voelen ten opzichte van de 

ander, heeft vaak een negatieve achtergrond. 

Het zijn ingesleten gedachten, niet slecht 

bedoeld, maar in ieder geval met een verkeerde 

uitwerking.  

Het gaat hierbij om het benoemen van een 

bevolking ras of een aangehangen religie.                 

Het typeren van iemand die anders is door 

middel van huidskleur of gedrag. We kunnen er 

niets aan doen; het is zo gemeengoed en 

vertrouwd. Maar elke typering heeft ook een 

sociale betekenis en is in de kern racistisch en 

discriminerend.  

Saini: Het moment waarop we in biologische 

groepen werden ingedeeld, en in onze 

respectievelijke categorieën werden onder 

gebracht, was het begin van de waanzin.                     

Ras voelt echt en tastbaar, maar raciale 

classificatie is altijd willekeurig geweest.                  

Geen regio of volk heeft een claim op 

superioriteit. Ras komt in de kern van de zaak 

neer op het geloof dat we van geboorte anders 

zijn, diep in ons lichaam, misschien zelfs qua 

karakter en intellect en in onze uiterlijke 

verschijning. Het is het idee dat groepen mensen 

bepaalde aangeboren kwaliteiten hebben die niet 

alleen zichtbaar zijn in de kleur van hun huid, 

maar intrinsiek zijn aan hun fysieke en 

geestelijke vermogens, die misschien zelfs 

helpen het verloop van de vooruitgang te 

definiëren, het succes en het falen van de naties 

waar onze voorouders uit zijn voortgekomen. 

Noties van superioriteit en inferioriteit 

beïnvloeden ons op een diepgaande manier. 

Angela Saini legt hier de kern van het probleem 

bloot. “De opkomst van het nationalisme en 

racisme is een kankergezwel dat ons wereld- 

 

 

 

wijd heeft verrast”, zegt Angela Saini, 

wetenschaps- journalist voor de BBC Radio. Het 

lijkt of de presidentiele periode van Barack 

Obama de tegenstellingen in de wereld heeft 

versterkt. Slechts in een paar jaar zijn 

extreemrechtse en anti-immigranten groepen 

zichtbaar en sterk geworden, voorbeelden te 

over in Duitsland, Rusland, Italië of Polen. Steve 

Bannon, de hoofdstrateeg van Donald Trump, zei 

op doorreis in Frankrijk tegen een groep 

nationalisten: “laat ze jullie maar racistisch 

noemen, laat ze jullie maar xenofoob, laat ze 

jullie maar nativistisch noemen. Draag het als 

een ereteken.” 

Het is helaas een soort van identiteitspolitiek 

die ook veel invloed op anders denkenden heeft; 

het infecteert mensen en groepen om zich terug 

te trekken in hun eigen superieure identiteit. 

Daarbij wordt het benadrukken van verschillen 

altijd ingezet ten bate van politiek gewin. Het is 

een verwrongen ideologie die doelbewust géén 

beroep doet op een gedeelde menselijkheid.        

Het is het verhaal van ergens bij horen, een 

paraplu bieden die anderen niet krijgen, terwijl 

bescherming wordt geboden met valse 

geruststellingen. 

Angela Saini adviseert ons om van je cultuur te 

genieten en trots te zijn op waar je vandaan 

komt of waar je ouders vandaan komen. “Maar 

beeld je niet in dat deze dingen je een of andere 

claim geven. Draag je identiteit lichtjes! Laat je 

niet meeslepen in de overtuiging dat je zo anders 

bent dan anderen, dat je bloed een andere kleur 

heeft en dat jouw rechten meer waarde hebben. 

Er is geen echtheid, behalve die van de 

persoonlijke ervaring.”. 

 

Links is niet meer links. Wat moet het doen 

om meer links te worden? 

Vrij Nederland, tekst Stijn Klarenbeek  

aangeleverd door Jan Stet 

Sinds links de neoliberale dogma’s heeft 

geaccepteerd, is het kwijt wat het altijd heeft  
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gehad: een verhaal en een achterban. De snelle 

opgang van het rechtspopulisme heeft het 

verder in het defensief gebracht. De oplossing, 

volgens politicoloog Stijn Klarenbeek: links moet 

zich links van links gaan positioneren. 

 

Sinds de Franse Revolutie hebben politiek links 

en rechts elkaar altijd wederzijds uitgesloten. 

Toen na de bestorming van de Bastille en de 

opstanden die daarop volgden de Assemblée 

Tweehonderd jaar lang hebben de concepten 

‘links’ en ‘rechts’ een fundamentele politieke 

scheidslijn bepaald, hebben ze samenlevingen 

verdeeld en verschillende mogelijke toekomsten 

uitgedacht. Links en rechts hebben elkaar altijd 

wederzijds uitgesloten, tot hier vanaf de jaren 

tachtig een einde aan kwam.  

 

IN HET VOORDEEL VAN IEDEREEN 

Mensen zijn vrij in zoverre de staat zich niet 

met ze bemoeit, en het doel van de staat is dus 

om zich zoveel mogelijk terug te trekken uit het 

leven van mensen. Individuele vrijheid hangt 

samen met persoonlijke verantwoordelijkheid, 

succes is een keuze. Maak je goede keuzes, dan 

word je succesvol. Maak je de verkeerde, dan 

niet, en dan is dat volledig aan jezelf te wijten. 

Rijkdom is iets goeds, iets dat gezien mag 

worden. Armoede is verwerpelijk, het gevolg van 

onverantwoordelijkheid, en dus iets waar we 

geen medelijden mee hoeven te hebben. Met de 

val van de Berlijnse Muur en het uiteenvallen van 

de Sovjet-Unie werd het communisme definitief 

failliet verklaard en kon het kapitalisme ook in 

dat deel van de wereld worden ingevoerd.  

 

HET ‘RADICALE MIDDEN’ 

Sociaaldemocratische partijen in West-Europa 

en de Democratische Partij in de Verenigde 

Staten zijn massaal de Derde Weg ingeslagen.  

De tegenstelling tussen links en rechts is sinds 

de jaren tachtig irrelevant geworden, niet omdat 

links en rechts zich allebei naar het midden 

verplaatsten, maar alleen omdat links zich naar  

 

 

rechts bewoog – en dat toont het werkelijke 

failliet van links. Het heeft zich van zichzelf 

vervreemd, met electorale neergang van alle 

sociaaldemocratische partijen als gevolg.  

 

PRAGMATISCH  EN  STEEDS RECHTSER 

Veel sociaaldemocratische partijen zijn 

opgericht aan het einde van de negentiende 

eeuw, sterk geïnspireerd op het marxistische 

socialisme. Ze richtten zich tegen de 

polariserende effecten van het kapitalisme, 

spraken over de onvermijdelijkheid van de 

klassenstrijd, het in handen krijgen van de 

productiemiddelen, en ze tekenden een 

socialistische toekomst uit. 

Maar deze revolutionaire jeugdigheid is er 

tussen de jaren 1920 en 1960 flink uitgegroeid. 

Het kapitalisme moet niet omver geworpen 

worden, het moet sociaal worden ingericht: het 

moet zorgen voor volledige werkgelegenheid,  

lage inflatie, constante economische groei en   

een rechtvaardige verdeling van het kapitaal. 

Met nationale economische planning kan de 

productiviteit worden verhoogd en zal de 

welvaart toenemen.  

Eerst wilden sociaaldemocratische partijen het 

kapitalisme omver werpen, toen wilden ze het 

sociaal proberen in te richten, en vanaf de jaren 

zeventig verheerlijkten ze de markt, bedrijven, 

competitie en effectiviteit. Globalisering werd 

gezien als natuurkracht waar links zich naar 

moest schikken. Individuele vrijheid was de 

hoogste waarde in de samenleving, en dat heeft 

altijd samengehangen met persoonlijke 

verantwoordelijkheid.  

Links ontdeed zich van ‘oude dogma’s en 

ideologieën’. Ze werd pragmatisch, en steeds 

rechtser.  

 

ONEINDIGE COMPETITIE 

Het verheerlijken van individuele vrijheid en 

persoonlijke verantwoordelijkheid heeft 

daarnaast geleid tot enorme prestatiedruk. Het 

neoliberalisme heeft het leven tot een oneindige  
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competitie gemaakt, met een paar winnaars en 

een hele hoop verliezers. Toen 

sociaaldemocratische partijen naar rechts 

opschoven, konden rechtse partijen hetzelfde 

doen, met als gevolg dat het hele politieke 

spectrum is opgeschoven naar de rechterkant. 

Parallel hieraan liep de opkomst van rechts-

populistische partijen, die in dit nieuwe rechtse 

klimaat hun intrede konden doen.  

Het meebewegen van links naar rechts werkt dus 

als een glijdende schaal, wat in het slechtste 

geval uiteindelijk kan uitmonden in een 

fascistische staat. We zien dit expliciet 

gebeuren in landen als Hongarije, Brazilië en de 

Verenigde Staten. Maar impliciet is het in veel 

West-Europese democratieën ook al aan de gang. 

Het normaliseren van racistische retoriek, van 

antisemitische complottheorieën en van anti-

wetenschappelijke ontkenning van 

klimaatverandering wordt aangejaagd door 

politici en met open armen verwelkomd door 

krantenredacties, talkshows, radioprogramma’s 

en uitgeverijen. 

 

DE DOMINANTE, WITTE 

IDENTITEIT 

Iedere roep van politici om te spreken namens 

het volk, alle islamkritiek, het hele, eindeloze 

integratiedebat, de discussies over de 

multiculturele samenleving, de wanhoop waarmee 

wordt vastgehouden aan uit de tijd geraakte 

tradities: al deze elementen die rechts al jaren 

domineren, ja die rechts inmiddels definiëren, 

zijn niets anders dan identiteitspolitiek in de  

meest zuivere vorm. Het is de dominante, witte 

identiteit die onder geen enkele voorwaarde 

aangepast mag worden, die grote groepen  

mensen in onze samenlevingen systematisch 

buitensluit, die ze ziet als ‘anders’, die ze 

behandelt als tweederangs burgers die normaal 

moeten doen, die zich aan moeten passen, die 

moeten integreren, een ander woord voor  

precies  worden zoals wij zijn. 

 

 

 

In hun haat jegens moslims hebben partijen als 

de PVV en FvD bijvoorbeeld homoseksualiteit                

en vrouwenrechten als typisch Nederlands 

bestempeld, niet omdat ze het nu per se twee 

goede dingen vinden, maar meer omdat het twee 

elementen zijn waar moslims ogenschijnlijk niets 

van moeten hebben. Hierdoor kunnen ze zeggen 

dat moslims ‘de Nederlandse waarden’ aanvallen, 

en kunnen ze zichzelf opstellen als beschermers 

van die waarden. 

 

OMARMING VAN DE ECONOMISCHE 

STATUS QUO 

Met de opkomst van het rechtspopulisme is de 

aanval geopend op het liberale element van onze 

cultuur. Het oplevende racisme en de xenofobie 

doen afbreuk aan onze vrije en pluriforme 

samenlevingen. Ze beperken de fundamentele 

rechten van minderheden en ontmenselijken die 

groepen. Maar het onderliggende economische 

systeem laten ze volledig intact. Steeds luidere 

anti-immigratieretoriek wordt gecombineerd met 

nauwelijks hoorbare, maar even werkelijke 

maatregelen in het voordeel van het 

grootkapitaal. 

 

EEN LINKS ONTWORTELEND 

PROJECT 

Als we hier wel radicaal mee willen breken, 

moeten we ons links van links positioneren, nu  

het huidige links feitelijk rechts is geworden. 

We moeten een links project ontwerpen dat 

ontwortelend is: het moet het hele systeem                  

in twijfel trekken.  

Het links van de toekomst moet zich in de eerste 

plaats realiseren hoe vuil het water is geworden 

waarin we zwemmen, hoe verstikkend de lucht is 

die we inademen. En vervolgens moet het de 

concepten ‘links’ en ‘rechts’ herdefiniëren. 

 

EEN LINKS-POPULISTISCH ‘VOLK’  

Het creëren van een links-populistisch ‘volk’ 

vraagt actie van zowel politieke partijen als  
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maatschappelijke sociale bewegingen. Aan de ene 

kant moet een partij opstaan die het 

versplinterde links samenbrengt – of moeten 

verschillende linkse partijen een 

samenwerkingsverband aangaan. Het is niet 

langer voldoende om een sociaaldemocratische 

partij te hebben die zich richt op de klassieke 

arbeidersklasse, en een groene partij die zich 

richt op ecologische vraagstukken, en een 

dierenpartij die gefocust is op uitbuiting van 

dieren. 

Al deze idealen zijn absoluut noodzakelijk voor 

links, maar ze moeten worden ondergebracht in 

een verbindend programma. Het linkspopulisme 

vindt antikapitalisme niet belangrijker dan 

feminisme, en klimaatproblematiek niet urgenter 

dan antiracisme. Alles is even belangrijk, want 

niemand heeft voorrang op emancipatie. Het is  

in deze zin alles of niets: de revolutie is volledig,  

of zal niet zijn. 

Een voorbeeld van zo’n alomvattend programma is 

de Green New Deal. Dit plan omvat maatregelen 

die moeten leiden naar een klimaatneutrale 

samenleving. Om de kosten van deze transitie 

evenredig te verdelen, gaat het gepaard met  

veel sociale maatregelen, zoals het creëren van 

‘groene banen’ en gratis gezondheidszorg. Het             

is juist deze combinatie die noodzakelijk is.                 

Als het aan de andere kant alleen sociale 

maatregelen bevat, dan blijft de ecologische 

catastrofe zich voltrekken. Daarom is een 

alomvattend, ontwortelend links nodig, dat het 

neoliberalisme achter zich laat en een radicaal 

andere, groene en sociale toekomst uittekent. 

Inderdaad bevinden de linkse en rechtse vormen 

van populisme zich aan de verre uiteinden van    

het politieke spectrum, maar het zal duidelijk 

worden dat centrumlinks en centrumrechts 

feitelijk geen andere keuze hebben dan zichzelf 

naar een van die uiteinden toe te verplaatsen, 

omdat er anders niet meer gesproken kan  

worden van links of rechts, maar alleen van een 

eeuwig midden, van een kleurloze derde weg,             

 

 

 

van niets doen, van stagnatie. En zoals we hebben 

gezien leidt dit tot het alsmaar verder afglijden 

naar rechts, met alle gevolgen van dien. 

 

Geef uw mening en/of commentaar!  

door Lucia Bakker webmaster PvdA Bergen  

Doet u mee? Geef jouw mening en commentaar op 

de lokale, landelijke en wereldpolitiek op de 

website! Elke zinnige of zelfs onzinnige maar 

beschaafde bijdrage wordt geplaatst en wie 

weet krijg je weerwoord of juist medestanders.  

 

Een respectabele partij als de PvdA doet mee in 

het publieke debat en de leden zijn dan de  

gangmakers!  Stuur uw bijdrage dan naar 

bakker@noordwest.org.  
 

Levendige discussies. 

door Johanne Hendriks burgercommissielid 

Interesse in onze fractiebijeenkomsten en 

wilt u een bijeenkomst bijwonen? 

Dat kan, het is vrije toegang het verplicht u               

tot niets! De fractiebijeenkomsten zijn op 

maandagavond vanaf 19.30 uur in de Jan  

Ligthartstraat. (Het is niet elke maandag, dus 

mail als u voor de eerste keer komt en vraag 

s.v.p. naar de data). U bent van harte welkom!           

 
Samen bouwen aan een stevig PvdA fundament. 

Hebt u vragen / opmerkingen stuur uw bericht 

naar johanne.pvda@ziggo.nl of bel 06-51980614 

 

Wilt u meer weten over  

de PvdA afdeling Bergen?  

Kijk op www.bergen.pvda.nl. 

 

Wilt u meer weten over  

de besluitvorming binnen de gemeente Bergen? 

Kijk op www.raadbergen-nh.nl                                      

Bent u geen lid van de PvdA en wilt u deze 

nieuwsbrief toch? Mail johanne.pvda@ziggo.nl 

mailto:bakker@noordwest.org
mailto:johanne.pvda@ziggo.nl
http://www.bergen.pvda.nl/
http://www.raadbergen-nh.nl/

