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PvdA nieuwsbrief 

Hierbij de nieuwsbrief van de PvdA afdeling 

Bergen. Wij stellen uw reactie of eigen artikel 

erg op prijs op johanne.pvda@ziggo.nl.  
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Even voorstellen 

door Nienke Mier 

In april heb ik mij aangesloten bij de 

steunfractie van de PvdA. Kort nadat de nieuwe 

coalitie een akkoord had gesloten. 

Ik ben 59 jaar en opgegroeid in Heemskerk.               

In die tijd kwamen wij veel in Egmond, Schoorl 

en Bergen.  

Na mijn studie planologie in Amsterdam zijn                   

wij gaan wonen in Haarlem. Na 20 jaar was het 

tijd om te vertrekken en hebben wij een huis                     

in Bergen gevonden. De zee en duinen, waar ik 

zoveel van houd, onder handbereik. 

Ik woon nu ruim een jaar in Bergen. Een jaar dat 

in het teken stond van mijn heupoperatie en 

vooral revalidatie. In die periode ben ik de 

gemeentelijke politiek gaan volgen. 

De nieuwe coalitie en vooral het nieuwe akkoord 

vormden voor mij het logisch moment om actief  

 

 

 

te willen worden binnen de PvdA. Op deze 

manier hoop ik een steentje te kunnen bijdragen 

aan het verbeteren van het politieke klimaat in 

onze gemeente. Maar ook een manier om 

eindelijk actief te zijn voor de partij, die al heel 

lang staat voor alles waar ik voor sta en een 

moeilijke periode doormaakt.  

 

Al laatste, ik heb ruim 20 jaar bij de Provincie 

Zuid-Holland gewerkt in verschillende functies. 

Nu werk ik al weer 7 jaar bij de 

Omgevingsdienst West-Holland in Leiden. 

 

De roeptoeter 

door Jan P. Stomps 

Op het terras van “La Fique Noir” in Figanieres 

heeft een groep verstandelijk gehandicapten 

zich gesetteld. Zij staan onder leiding van 3 

zwaar getatoeëerde jonge vrouwen. Het is 

markt in Figanieres. Recht tegenover het terras 

staat een originele scharensliep uit Draguignan. 

Hij vormt een niet te veronachtzame uitdaging 

voor de onrustige groep op het terras. Wij 

bezetten de laatste twee stoelen, recht 

tegenover de scharensliep, weggedoken achter 

de fontein. Wat wij reeds vermoeden gebeurt. 

De groep verlaat het terras en ongevraagd 

geeft de scharensliep zwijgend, alsof de 

herhaling hem verveeld, een deskundige 

demonstratie. Achterblijvers vragen om meer, 

maar het loopt tegen twaalven. Het scheiden van 

de markt is soms een oplossing! 

Na 12 uur zoeken alle marktmensen een plek op 

het terras van La Fique noir. Lunchen doen alle 

Fransen buitenshuis en zeker de marklui die al 

vanaf 7 uur in Figanieres aanwezig zijn. 

Voor 11 euro een uitstekende lunch en de wijn 

vloeit rijkelijk. Rond de scharensliep uit 

Draguignan hebben zich een aantal 

medestanders verzameld die zich, na het eerste 

glas, niet onbetuigd laten. De politiek krijgt er 

van langs. Er wordt gewezen naar de sloebers 

die inmiddels het marktterrein verlaten, maar  
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zonder de kennis van het lokale Provençaals, 

ontwaar ik kreten die in de richting gaan van  

“de vergeten generatie”. Er blijft weinig heel 

van het politieke establishment dat hen 

blijkbaar alleen maar dwars zit. 

Als om 14.00 uur de lunch wat verloopt en 

marktlui hun busjes gaan volladen, schuif ik                 

m’n stoel naast die van de scharensliep en                      

vraag hem waarom in deze streek de 

verkiezingsborden ontbreken van de afgelopen 

Europese verkiezingen. Ze waren me in de rest 

van Frankrijk nog duidelijk opgevallen. “Die 

hebben we hier helemaal niet nodig”, zegt de 

scharensliep ”iedereen weet hier waarop 

gestemd moet worden. Er is in Frankrijk maar 

een partij die wat voor ons kan betekenen en 

dat is het Front National van Marine Le Pen!” 

Op het terras zijn alle blikken op ons gericht. 

Ontkenningen of tegenwerping wordt duidelijk 

niet op prijs gesteld en zichtbaar is verder 

iedere aanwezige het met de scharensliep eens. 

Wij proberen begripvol over te komen, bestellen 

nog een drankje om niet de indruk te wekken       

het gepasseerde af te keuren en nemen daarna 

in gemoedelijkheid afscheid. 

 

Thuis gekomen op de camping stoot een 

Hollandse medekampeur mij aan tijdens de 

afwas. “Daar in Bergen is het wel een corrupt 

zootje, heb je dat gezien op TV? Dat kan toch 

niet zonder gevolgen blijven?” 

Het is druk bij de afwas. Opnieuw probeer ik 

begrip uit te stralen, zodat ik niets hoef te 

zeggen en maak versneld een eind aan mijn 

huishoudelijke taak. Ik loop terug naar onze 

caravan en mompel onversneden, “Godverdomme, 

welke roeptoeter heeft dit weer op z’n 

geweten?” 

 

Ons klimaat in Europa!              

door Jaap Sterk 

Wat is dat klimaat voor mij en waarschijnlijk 

voor ons allemaal onduidelijk door allerhande  

 

 

 

berichtgeving. Lees in de NRC van 19 juni dat  

de planbureaus positief zijn over het 

kabinetsplan om CO2 – heffing te doen. De 

plannen van PvdA en GroenLinks worden niet 

gehonoreerd, want het risico is te groot dat 

vervuilende bedrijven naar onze buren gaan 

verhuizen. Wij in Nederland hebben dan minder 

CO2 uitstoot maar onze buren leveren dan meer 

uitstoot en dan hebben wij ook weer minder 

arbeidsplaatsen en dat kost veel geld. Het lijkt 

wel een uitspraak van FVD. Deze afspraken 

behoren in de EU thuis voor een algemene 

oplossing en een algemene CO2 vermindering en 

dus voor ons allen een gezonde(re) leefomgeving. 

Er is wel een oplossing wanneer onze Frans 

Timmermans in de EU goed gaat samenwerken 

met Bas Eickhout van GroenLinks. Bas is de 

milieuspecialist van de EU en Frans doet ook 

daar z'n  best voor. HET VALT AAN TE RADEN 

om het boekje van Bas “ KLIMAAT MANIFEST “ 

te lezen! Hij draagt vele voorbeelden aan 

waaraan we zouden behoren / kunnen / moeten 

werken, op één daarvan op bladzij 50 staat het 

volgende. 

Wat zeggen cijfers? 

De Europese Commissie heeft berekend dat de 

kosten voor het milieu kunnen oplopen tot 290 

miljard euro per jaar, dat is tot 2030 3200 

miljard en dat bedrag is -geloof het of niet- 

aanzienlijk minder dan het geld dat werd vrij- 

gemaakt om de omvallende banken te stutten. 

Oh, onze banken hebben die leningen netjes met 

rente terugbetaald. Wij geven ons spaargeld en 

krijgen er nauwelijks rente over. Wanneer wij 

willen lenen moet je wel heel veel rente betalen 

en met dat verschil hebben de banken hun 

schuld afgelost. Zo eenvoudig is dat, gelukkig 

hebben de bankmedewerkers in de hogere 

geledingen geen salaris hoeven in te leveren en 

zijn voor hun wanprestaties niet ontslagen.                  

Hier kunnen de PvdA en GroenLinks nog wat aan 

doen! Van dit verhaal word ik niet echt vrolijk 

maar desalniettemin blijf ik hopen dat het      
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milieufront eensgezind zaken gaat doen in de 

EU, het zal ook wel moeten. En bij stemming in 

de EU geen veto recht meer maar bijvoorbeeld 

een twee/derde meerderheid. En om de kiezers 

iets meer vertrouwen te geven is het verstandig 

om Straatsburg op te geven! Dat bespaart een 

hoop euro's en CO2!!!!!!! 

Om te overleven en een fijn gevoel te krijgen 

doe ik in mijn geval aan beeldhouwen en ga ik 

lekker naar mijn ateliertje en dan is de hele 

wereld ver weg. Vorige week liet Marjoleine me 

een foto zien van een oloïde en meteen vond ik 

dat een geweldige vorm en ben ik 3 dagen 

intensief bezig geweest en helemaal gelukkig 

geworden. 

 
                                Oloïde 

 

Verzuiling 

door Simon van Geldorp 

Het leuke van op vakantie zijn is dat je voor een 

aantal weken geen kranten leest of TV kijkt en 

dat dus een heleboel van wat zich in Nederland 

afspeelt je ontgaat. Uiterst rustgevend, maar 

aan de andere kant mis je veel, zoals 

bijvoorbeeld de eclatante overwinning van de 

PvdA bij de Europese verkiezingen. Eigenlijk 

hoor je er niet bij, wordt er over jou beslist en 

neem je geen deel. In het land van vakantie loop 

je wel wat rond, maar neem je ook geen deel. Je 

bent even korte tijd als het ware stateloos. Ik 

had wel alle tijd om mij voor te bereiden op de 

cursus ‘De verzuiling in Nederland’, over de tijd 

waarin Nederland gesegmenteerd was in 

 

  

(grofweg) 4 zuilen, die van Rooms Katholiek, 

Protestant, Socialistisch en Liberaal. Het trof 

dat ik in Andalusië was en daar het boek las van 

Maria Rosa Menocal ‘De gouden eeuwen van 

Andalusië’ dat voornamelijk gaat over de periode 

711 tot de val van Granada in 1492, dus meer dan 

zeven eeuwen, waarin een relatieve tolerantie 

bestond tussen de Moslims, de Joden en de 

Christenen. De drie zuilen waarop Al Andalus 

steunde en die gezorgd hebben voor een 

ongekende bloei in het zuidwesten van een – in  

perspectief gezien – toen nog onderontwikkeld 

(noord)Europa. 

Juist die tolerantie en de daarmee gepaard 

gaande wederzijdse beïnvloeding leidde tot een 

hoge ontwikkeling op het gebied van wetenschap 

en kunsten en zorgde voor ongekende 

economische welvaart. Het was triest te lezen 

dat de christelijke “bevrijding” van het Iberisch 

schiereiland heeft geleid tot de stigmatisering 

van de niet-christelijke bevolkingsgroepen, zoals 

de Joden en de Moslims, en dat uiteindelijk 

deze bewoners, die er eeuwenlang geleefd 

hadden, radicaal zijn verdreven. Onder 

datzelfde christelijke regime overigens werden 

Joden gedwongen een zichtbaar kenteken te 

dragen, toen al. 

 

En terug in Nederland kijk ik rond en ervaar 

(opkomende) nieuwe zuilen. Ook nu weer die van 

de religies, maar ook zuilen die te maken hebben 

met inkomensongelijkheid en met afkomst. De 

tolerantiegrens ertussen is niet erg hoog. 

Daardoor hebben we een samenleving die niet 

bezig is met ontwikkeling, maar eerder met 

afbraak. Dit wordt mede gevoed door 

ondoordacht nieuws, verdraaide feiten en zelfs 

bewuste misleiding.  

Dat schijnt te mogen in een land dat de 

meningsvrijheid hoog in het vaandel heeft staan, 

maar dat eigenlijk weinig investeert in de 

voorwaarden waaronder deze meningsvrijheid 

kan gedijen. Want die vrijheid is, zoals de 

meeste zaken, niet onbeperkt. We kennen  
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allemaal de voorbeelden van misbruik en 

tegelijkertijd weten we welke gevaren dit 

misbruik oproept. 

Ondanks de religieuze verschillen in het oude               

Al Andalus assimileerden de drie genoemde 

zuilen. Zo werden de wetenschappelijke, 

filosofische en politieke geschriften van de 

oude Grieken via de Arabische taal gebracht               

bij de joodse en christelijke gemeenschappen,                   

al dan niet vertaald in het Hebreeuws, Latijn        

of, zoals later, in de daar gebruikelijke 

spreektaal.  En zo bereikten zij de rest van 

Europa in de middeleeuwen. Ideeën die vanwege 

het patent van de kerk op het Latijn niet 

eeuwen eerder waren doorgegeven. 

 

Misschien hebben we de ideeën van de oude 

Grieken weer nodig om de verzuiling en de 

intolerantie die daardoor dreigt het hoofd te 

bieden. In ieder geval zou grotere kennis op 

allerlei gebieden kunnen bijdragen aan een 

betere verstandhouding. Ik pleit daarom voor 

extra aandacht voor scholing en versteviging van 

het onderwijs. Vakantievieren kan ook helpen. 

 
Geef uw mening en/of commentaar!  

door Lucia Bakker webmaster PvdA Bergen  

Doet u mee? Geef jouw mening en commentaar 

op de lokale, landelijke en wereldpolitiek op de 

website!  Elke zinnige of zelfs onzinnige maar 

beschaafde bijdrage wordt geplaatst en wie 

weet krijg je weerwoord of juist medestanders. 

Een respectabele partij als de PvdA doet mee in 

het publieke debat en de leden zijn dan de  

gangmakers!  Stuur uw bijdrage dan naar 

bakker@noordwest.org.  
 

Levendige discussies. 

door Johanne Hendriks commissielid 

Interesse in fractiebijeenkomsten en 

wilt u een bijeenkomst bijwonen? 

Dat kan, het is vrije toegang het verplicht u tot 

niets! De fractiebijeenkomsten zijn op 

maandagavond vanaf 19.30 uur in de Jan  

 

 

Ligthartstraat. (Het is niet elke maandag, dus mail 

als u voor de eerste keer komt en vraag s.v.p. naar 

de data). U bent van harte welkom!  

            Samen bouwen 

          aan een stevig PvdA fundament 

Hebt u vragen / opmerkingen stuur uw bericht naar 

johanne.pvda@ziggo.nl of bel 06-51980614 

 

Wilt u meer weten over de PvdA afdeling Bergen?  

Kijk op www.bergen.pvda.nl. 

 

Wilt u meer weten over de besluitvorming binnen de 

gemeente Bergen? 

Kijk op www.raadbergen.nh.nl  

 

Bent u geen lid van de PvdA en leest u deze 

nieuwsbrief toch? U kunt zich aanmelden voor 

deze nieuwsbrief bij johanne.pvda@ziggo.nl 

 

 

 

be our guest 
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