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Volgt u ons op  

Pvda afd. Bergen | Facebook 

Partij van de Arbeid (@PvdA) / Twitter 

Partij van de Arbeid (PvdA) - YouTube 

Partij van de Arbeid | Flickr 

Voor de meest actuele informatie over de  

PvdA afdeling Bergen open onze website! 

        Onze standpunten en ons team   

             Het laatste nieuws 

             www.bergen.pvda.nl  

De fractie ziet uit naar leden die willen 

meedenken aan het gedachtegoed van de 

sociaal democratie. Komt u eens langs? 

Eerst mailen of bellen voor meer informatie? 

johanne.pvda@ziggo.nl - 0651980614. 

   

 

 
Stel je voor, denk je in. Imagine… 

door Ed Bausch voorzitter bestuur PvdA 

Steeds vaker de laatste tijd denk ik aan drie 

dingen die voor mij wel al heel lang een leidraad 

zijn door het bestaan, om te proberen een 

beetje een goed mens te zijn. Maar ook ik                

ben niet heilig, natuurlijk. 

Gunvermogen, incasseringsvermogen en 

inlevingsvermogen, dat zijn de drie dingen die               

ik zo bedacht en waarvan ik dacht: ‘Hé, als ik           

dat nou een beetje probeer….en als de ander  

tegenover of naast mij dat nou ook een beetje 

probeert. Zou dan….?’ 

Het lukt mij niet altijd. Soms moest, moet ook ik 

wel een eens een boefje zijn, of dat ik wat later 

dacht: ‘Nou, Bausch, dit had je misschien wel 

wat anders kunnen doen of zeggen.’ 

Maar goed, dat inlevingsvermogen. Misschien 

vind ik dat nog wel het belangrijkste van de drie 

vermogens.  Je kunt soms zo in je eigen 

gedachten, je eigen wereld zijn. Maar dan, die 

ander….zou die misschien ook een mooie 

gedachte hebben, een mooi idee? Je piekert: 

Waarom zou mijn idee beter zijn dan dat van de 

ander? Op zijn minst kan de ander helpen mijn 

idee nog beter te maken.’ Zoiets. 

Inlevingsvermogen, naar mijn gevoel kan het zo 

veel bijdragen aan meer gelijkwaardigheid. En 

daarmee bedoel ik heus niet iedereen evenveel 

geld of spullen, maar gewoon dat je niet denkt 

dat je beter bent dan een ander. Dat je jouw 

gelijk denkt te kunnen opdringen aan de ander. 

Inlevingsvermogen als bijdrage aan meer morele, 

ethische gelijkwaardigheid. Als mens hebben we 

de vaardigheden om dat te kunnen.  

Gelijkwaardigheid…John Lennon heeft het zo 

mooi gezegd in zijn ‘Imagine’ (O, zou iedereen 

met dat liedje op de lippen aan de dag mogen 

beginnen). “Imagine there’s no heaven”, zingt 

Lennon. Als er geen hemel is, hoeft er ook 

niemand, abuis veroordeeld, naar de hel.                               
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Gaan we naar de eeuwige jachtvelden waar het 

pais en vree is. Eens was ik als kandidaat 

uitgenodigd op een avond van de vrijmetselarij. 

Het is iets dat ik nooit vergeet. Op zo’n avond 

zegt iemand iets, over wat hij of zij heeft 

meegemaakt, wat een gedachte er bij is. Dan 

zegt iemand anders iets. Goh ja, dat is mooi wat 

je daar dacht. 

Een oordeel hoorde ik niet. Een opschuiven  

naar elkaar, in de loop van de avond zag ik  

wel bij mensen van totaal verschillende  

pluimage. Zoals ieder dier een overlever is, 

noodgedwongen, zo zijn wij mensen wel  

boefjes. Dat is niet zo erg denk ik. Als je je 

maar niet ontwikkelt tot boef. Als de ander 

maar vroeg   de streep voor je trekt, je even  

bij zich haalt. Terug bij inlevingsvermogen……. 

vanuit welk gevoel zou dit kabinet nou proberen 

het land te besturen? Ik weet het niet. Ze 

moeten   weten van de ongelijkheid, van de 

boefjes die ver over de streep gaan, boef 

worden, graaien, graaien, graaien. Het kan niet 

anders dan dat ze dat weten, onze 

staatssecretarissen en ministers, onze premier.  

Maar is inlevingsvermogen hun leidraad? Ik zie 

het niet, al jaren niet. En dat vind ik jammer,                     

ons land heeft veel om zich als een voorbeeld                   

te kunnen tonen. Maar we vallen hier in het                   

ene kibbelende gerommel na het andere.                       

De ongelijkheid groeit maar door. 

“You may say I am a dreamer”, zingt Lennon.                

En ook: “But I am not the only one”. Iedere                

dag beginnen met die droom op de lippen.                 

Praat uw buren, vrienden en kennissen rood. 

Niet omdat wij beter zijn dan de blauwen, 

groenen. Maar omdat we wel ook meer de                

ander willen zien en horen. Voor mij is dat wel 

de exclusieve noodzaak van de PvdA.  

Namens het afdelingsbestuur alle goeds  

gewenst in deze dagen van wat in keer, van 

hoopvolle verwachting, lonken naar iets nieuws.                                

Op 14 januari in Post aan Zee zijn we                  

aanbeland in dat nieuwe, een nieuw jaar, kansen, 

dromen. 

 

 

 
Een hoopvol 2023 

door Jaap Terpstra 

In de Groene van 1 december werd de somberte 

verlicht, we hebben de neiging om ons te richten 

op  alles wat misgaat in de wereld. Goed nieuws 

is geen nieuws luidt het adagium. De Groene 

haalt Antonio Gramsci aan (1891-1937), de 

Italiaanse marxistisch georiënteerde politieke 

denker en antifascist, die stierf in de Kerkers 

van Mussolini, sprak van het ‘pessimisme van het 

verstand, optimisme van de wil’. Na een oproep 

aan de lezers stond de teller al op 44 

inspirerende onderbelichte trends en 

initiatieven.  

Ik selecteer er enkele ervan: 

1.De wederopstanding van de vakbond: als zelfs 

werknemers bij de Bijenkorf gaan staken, wat 

niet eerder is voorgekomen, dan is er iets 

gaande, staken loont: het spoorwegpersoneel 

kreeg er onder meer 9,25% bij. In Amerika 

staat 71 % van de Amerikanen achter de bonden. 

Het FNV lijkt het polderen voorbij en richt zich 

op acties van onderop. 

2.De autoritaire Bolsonaro en Trump werden 

verslagen en hun opmars stagneerde. Trumps  

geschreeuw van zijn ‘gestolen verkiezingen’ 

bleek een verliesstrategie. Nu Poetin nog. Ik 

denk aan de massale anti-Vietnam demonstraties 

in de jaren zestig en zeventig. Waarom vinden 

die nu niet plaats in de vrije wereld, waarom 

gaan we niet massaal de straat op!!! 

3.Ondanks al het onderlinge gekrakeel bleek de 

eenheid van Europa toen de Russen Oekraïne 

binnenvielen.  

4.Het multiculturele drama van Paul Scheffer 

uit 2000 houdt geen stand. Steeds meer 

jongeren met een niet-westerse achtergrond 

gaan naar havo of vwo, gaan naar HBO of 

Universiteit en integreren - hoe dan ook - in de 

Nederlandse samenleving. Binnen cultuur en  
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media komen we andere namen tegen dan 

Bakker, Jansen of Terpstra.  

5. Sinds kort wordt de natuur als rechts-

persoon gezien, als bezitter van afdwingbare 

rechten jegens anderen. De rechten van  

Moeder Aarde worden in meerdere landen in 

Grondwetten vastgelegd. 

In Europa kreeg het Spaanse Mar Menor als 

eerste Europese natuurgebied de status van 

rechtspersoon.  

   

Een hoopvol 2023 zonder het pessimisme van 

het verstand met het optimisme van de wil. 

De invulling daarvan laat ik aan de lezers over. 

Mijn lijstje beperkt zich tot:  

1.Bescherming en verdere uitbouw van de 

Rechtsstaat (Vrijheid), democratisering van                

het economische leven (welvaart en welzijn                 

voor alle burgers) 

2.Totstandkoming van een Links Front voor                  

een politiek alternatief. 

Het gekrakeel voorbij. te beginnen in onze 

Gemeente. 

3.We ploegen voort met verstand en optimisme 

voor onze idealen. 

4.Een daadkrachtig 2023!!! 

 

 
Feestdagen 

door Simon van Geldorp 

Al van voor mijn diensttijd heb ik een hekel              

aan de feestdagen op het einde van het jaar. 

Daar zijn natuurlijk allerlei redenen voor.                    

Op de eerste plaats hebben we hier in 

Nederland zelden een mooie witte kerst of 

nieuwjaar. Het regent in 90% van de gevallen. 

Dus dat zoete gezwijmel van ‘White Christmas’ 

is vals Amerikaans sentiment, net zoals de rode 

neus van het rendier en de obesitasbuik van de 

kerstman, die aangeschoten namaak Sinterklaas. 

Op de tweede plaats het is vaak helemaal niet 

gezellig, zeker als je de hele dag vanwege de 

regen binnen moet zitten met teveel mensen in  

 

 

veel te kleine ruimtes. Je kunt niet iets anders 

ondernemen dan gezellig zitten te doen. Dat 

leidt vaak tot irritaties mede door het 

drankgebruik. Je eraan onttrekken kan niet, 

want dan ben je niet gezellig. 

Op de derde plaats: wat vieren we eigenlijk  

nog? Van een religieus feest is de kerstviering 

verworden tot een commercieel gebeuren met 

sentimentele liedjes over eenzaamheid en  

liefde en sneeuw en meer van die onzin.                      

Er moeten altijd weer te veel dingen worden 

aangeschaft en er is veel stress om wat er 

gekocht en gekookt moet worden. En waar en 

met wie er gegeten moet worden en wanneer. 

Kerst is dus geen feest meer van de vrede, maar 

van vreten. En dat wordt extra problematisch 

als je daarvoor bent aangewezen op de 

voedselbanken, die vanwege de hyperinflatie ook 

nog nauwelijks iets kunnen bieden.                               

De supermarkten daarentegen moeten 

doordraaien en zijn de laatste jaren zelfs op 

eerste kerstdag gewoon open.  

Kortom, in mijn ogen steeds meer een feest van 

hypocrisie en commercie. Afschaffen?  Nee, 

natuurlijk niet, het betekent meestal twee vrije 

dagen in die toch al sombere decembermaand, 

die moet je niet teruggeven aan de werkgevers; 

zouden ze wel willen. 

 Oudejaarsavond/ Nieuwjaar is wat minder 

sentimenteel, maar ook daar klinken valse tonen. 

Want wat is het eigenlijk? Niet meer dan een 

door ons gekozen moment uit 365 (+ ¼) avonden. 

En waarom dit niet gedaan op de overgang van 21 

naar 22 december, wanneer de dagen weer gaan 

lengen. We gaan elkaar dan op en tot ver na 1 

januari allerlei goeds toewensen waarvan de 

inhoud zo algemeen en verwaterd is dat je dat 

eigenlijk best achterwege zou kunnen laten. We, 

zowel de wenser als de wensnemer, weten dat 

die goedbedoelde woorden geen fluit helpen. En 

toch doen we het allemaal, want je kunt eigenlijk 

niet achterblijven. Vaak blijft het ook bij: ‘de 

beste wensen’, niet wetend wat dat nou zou 

moeten betekenen. 
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Enfin, je spreekt elkaar nog eens. 

Nee, ik ben niet zo van die feestdagen. Ik denk 

vaak aan de mensen die alleen zijn en het toch 

gezellig willen hebben, omdat dit door de  

conventies nou eenmaal zo moet, terwijl het 

eigenlijk alleen maar schijn is. 

Willem Wilmink heeft een troostlied  

geschreven voor diegenen die met Kerst alleen 

zijn. Het begint met:  

“Wees niet zo bang voor Kerst. Het zijn twee 

dagen,/ dat is niet meer dan 48 uur”. En verder: 

“Gedenk de dieren op de schalen en de borden,/ 

die zitten meer dan jij in de puree”.                         

Ik weet niet of zijn lied mooier klinkt dan 

“White Christmas”, maar het is wel reëler en 

troostrijker. 

Mocht u met de feestdagen alleen zijn, dan  

raad ik u aan om de volledige tekst op internet 

op te zoeken. Het geeft inderdaad troost.                  

Er zijn overigens nog meer gedichten 

geschreven die het kerstfeest op een geheel 

andere wijze portretteren. En mocht u de 

feestdagen niet wilt laten bederven door                  

mijn zwartgalligheid, dan wens ik u - en ik                   

meen het, met het glas in de hand - een  

gelukkig, vrolijk en, zo u wilt, een zalig 

Kerstfeest en Nieuwjaar toe. 

 

 
Geloof hoop en liefde 

door Jaap Sterk 

Om een lang verhaal kort te maken zijn er                  

voor mij drie sprookjes tijden per jaar waar ik 

in geloof.  

Ten eerste Sint Maarten, heerlijk om op elf 

november met een lampion langs de huizen te 

gaan om lekkers op te halen.  

Ten tweede Sinterklaas die goed heiligman die 

op vijf december spulletjes door de  

schoorsteen liet vallen die je de volgende 

ochtend bij je schoen vond en vol verbazing   

 

 

 

naar je schoen keek waar hooi en een wortel in 

had gezeten voor het paard.  

RAADSELS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

En nu dan voor mij op tachtig jarige leeftijd 

Kerst. Kerst is mij altijd voorgehouden dat dat 

vrede betekent, twee dagen vrede, geniet er 

van!  Nu na al die jaren denk ik dat die  

driehonderddrie en zestig over gebleven dagen 

er geen vrede is!   

Denk daar maar eens over na. Die dagen zijn 

echt voor heel veel mensen geen sprookje.  

Wij geven wanneer het half kan veel aan goede 

doelen en onze regering probeert dat te ook 

stimuleren.  

Waar wij geen invloed op hebben is het            

gelobby van mensen die voor defensie 

doeleinden bezig zijn bij onze landelijke 

bestuurders. Een redelijk deel van mijn en                  

uw belastinggeld wordt aan defensie uitgegeven.  

Met een kerst het hele jaar door hebben wij al 

een flink gedeelte van het CO2 probleem op 

gelost en hoeven wij niet meer te luisteren naar 

die vrouwen en mannen met al die streepjes op 

hun linkerborst en een flink salaris.  

Desalniettemin lieve socialisten een heel goed 

2023.  

 

 
Woordratelaars? 

door Jan Pieter Stomps 

Het was in de vierde klas van de lagere school, 

de Lindenschool in Alkmaar, dat meester Bulte 

vertelde over de middeleeuwen en de ridders 

met hun kastelen. Prachtig vond ik het in  

boeken als “Fulco de Minstreel” en “Het slot                  

op den Hoef” van schrijver C. Johan Kieviet. 

Toen de Tachtigjarige oorlog werd behandeld 

waren de boeken van uitgeverij Kluitman mijn 

favoriete lectuur, als “Het beleg van Alkmaar en 

Haarlem”, door P. de Visser. Ik verslond die 

boeken! De oorzaak van deze leeswoede was dus  
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de inhoud van het gebodene; wat gebeurde er    

en hoe liep het af! 

De jaarlijkse pandemie over het gebrek aan 

leeslust bij 1/3 van onze kinderen, wordt 

terecht als een ramp beschreven.                              

De afnemende leesvaardigheid heeft tot              

gevolg dat meedraaien in de maatschappij 

steeds moeilijker wordt. Laaggeletterdheid 

dreigt bij 15 jarigen. Oorzaak: Nederlandse 

kinderen lezen het minst van alle kinderen               

over de hele wereld. Bovendien, de kloof              

tussen mensen die goed kunnen lezen en  

zij die daar moeite mee hebben groeit en                  

dat komt vaak overeen met hen die hoog – en 

laag opgeleid zijn. Het is niet voor niets dat                 

de Onderwijsinspectie de noodklok luidt. 

De inspectie streeft er inmiddels naar dat              

65% van de leerlingen minimaal het basaal 

vereiste leesniveau haalt. Waarmee overigens 

wordt aangegeven dat de resterende 35%               

maar moet worden opgegeven. Toch is ook de 

Onderwijsinspectie tot de ontdekking gekomen 

dat op scholen gewerkt dient te worden met 

‘rijke’ teksten en ‘levensechte, herkenbare 

thema’s.’ 

Mijn dochters kregen consequent van 

Sinterklaas een boek en met Kerstmis opnieuw 

een boek onder de boom. De jongste zei dan: 

‘alweer een boek?’ Ja, alweer een boek en elke 

avond voorlezen. Het was soms een worsteling, 

maar de volhouder wint! En telkens was het 

zoeken naar de inhoud, want daarmee kon je                 

ze pakken. 

Boeken lezen op school was ook altijd een  

crime, omdat het ging om ‘technisch’ en 

‘begrijpend’ lezen. Maar het leesplezier kreeg 

onvoldoende aandacht. Inmiddels moet de  

school opboksen tegen wat kinderen (en hun 

ouders) de hele dag bezighoudt, namelijk de 

mobiele telefoon. 

 

Wie niet goed kan lezen krijgt daarvan last op 

het werk, in de ambtelijke molens, het 

onderhouden van relaties en het groot brengen  

 

 

van de kinderen. Wat gebeurt er in de wereld; 

de zwakke lezer staat gefrustreerd buitenspel. 

Uit onderzoek blijkt dat er een sterk verband 

bestaat tussen een geringe leesvaardigheid en 

werkloosheid, lage lonen en beperkte 

carrièrekansen. Er moet echt iets gebeuren! 

Een leraar klaagt over de verkeerde aanpak op 

school. Op vrijwel alle Nederlandse scholen 

leggen kinderen twee maal per jaar een DMT af, 

een drie minuten toets, waarbij zoveel mogelijk 

woorden gelezen moeten worden, plus tweemaal 

per jaar de AVI-toets, waarbij snelheid de norm 

is. Met de stopwatch in de hand wordt de  

foutmarge bepaald. Kinderen in Nederland 

worden opgeleid tot woordratelaars. Als je net 

even teveel tijd nodig hebt, ben je nog niet op 

niveau! 

Deze leraar pleit er voor om de toetsen af te 

schaffen, omdat de boodschap die hiermee 

wordt afgegeven haaks staat op wat lezen zou 

moeten zijn: overdracht van informatie en 

lezend de wereld ontdekken door middel van een 

aansprekende inhoud; kortom, leesplezier! 

Naast een standbeeld voor deze leraar stel ik 

voor om ‘woordratelaar’ te kiezen als hét woord 

van het jaar 2022.  

 

Donatie aan de afdeling 

door Lucia Bakker bestuur 

Wilt u onze afdeling Bergen steunen met  

een extra geldelijke bijdrage? 

Heel fijn en welkom, bijvoorbeeld voor  

extra activiteiten als koffieochtenden                              

en themabijeenkomsten. Dank daarvoor! 

 

Onze bankrekening 

NL17 Rabo 0315979674 

t/n van afdeling Bergen NH PvdA 

 

Geef uw mening en /of commentaar                      

door aan Johanne Hendriks  

johanne.pvda@ziggo.nl 
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Kijk voor meer informatie ook op 

www.raadbergen-nh.nl 

Bent u geen lid van de PvdA en  

leest u deze nieuwsbrief toch? U kunt zich 

aanmelden bij johanne-pvda@ziggo.nl 

 

 

      
      


