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Volgt u ons op  

Pvda afd. Bergen | Facebook 

Partij van de Arbeid (@PvdA) / Twitter 

Partij van de Arbeid (PvdA) - YouTube 

Partij van de Arbeid | Flickr 

Voor de meest actuele informatie over de  

PvdA afdeling Bergen open onze website! 

             Het laatste nieuws 

            www.bergen.pvda.nl  

De fractie ziet uit naar leden die willen 

meedenken aan het gedachtegoed van de               

sociaal democratie. Komt u eens langs? 

Eerst mailen of bellen voor meer informatie? 

johanne.pvda@ziggo.nl - 0651980614. 

 

                        

 

 

Algemene Ledenvergadering een terugblik 

door de redactie 

Een reactie van een van onze leden. 

De vergadering was echt top. Ook de discussie 

of we wel akkoord moeten gaan in een 

samenwerking met Groen Links was prima. Ik 

kreeg echt inspiratie om er  weer bij te zijn. 

Hoort zegt het voort!                                                           

Let u op onze volgende Algemene 

Ledenvergadering via deze Nieuwsbrief en bent 

u er dan ook bij?  

 

Wat is nou wijs? 

door Ed Bausch voorzitter bestuur 

1.Is het wijs om concreet te werken aan een 

fusie van partijen, de onze en die van Groen 

Links, om een onomkeerbaar proces in gang te 

zetten (is het al in gang gezet?)? Is het 

misschien al in gang gezet? 

Of is het wijzer om, ja dat kost tijd, toch maar 

eens goed te lezen wat al eerder is 

opgeschreven over sociaaldemocratie en haar  

oorspronkelijke doelen. Doelen die zo maar eens 

erg actueel kunnen zijn. Bereiken we die doelen 

door een fusie? Is er iemand die daarvoor iets 

heeft aangedragen? Ik lees het niet, ik hoor het 

niet. Altijd ben ik voor aanpassing aan de tijd, 

kijken hoe je het best tot je recht komt. 

Halen de tegenstanders van de onverhoopte 1 

lijst voor de Eerste kamer hun gelijk?                                   

Is het een gelijk dat ze hadden willen hebben? 

Nu het niet is gelukt kun je makkelijk zeggen: 

“Zie je wel?” Dat vind ik ook weer zo goedkoop. 

Maar ik vind een fusie, of ook de samenwerking 

nu met de Eerste Kamer fracties volkomen 

ondoordacht,  een heel ongewisse stap van de 

kelder naar een veel te hoge zolder, veel te hoog 

en veel te ver weg van de basis. 

De fusiegedachten vonden en vinden helemaal 

niet hun basis in de afdelingen en gewesten, ook 

niet in de Verenigingsraad. Een Raad die lang 

niet meer de statuur heeft, door stelselmatige 

verontachtzaming door het partijbureau.                        

Maar het partijbureau en de Tweede  
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Kamerfractie functioneren wat los van de leden, 

zo lijkt het. 

Waarom niet eerst eens gekeken: “Goh, we zijn 

met twintig punten bezig, met tien daarvan 

hebben we volledige overeenstemming. Laten we 

daar nou eerst eens met het nodige kabaal 

samen in optrekken. Kijken wat dat doet. Kijken 

of er ook nog andere punten zijn, kijken wat we 

kunnen leren. Kijken of 1+1 drie wordt. De 

huidige stap met de Eerste kamer-fractie toont 

daar niets van. Het is een technocratisch iets, 

lijkt het. Lokaal gezien: is er een kans dat de 

fracties zo’n lijstje van 10 punten kunnen maken 

en daar samen voor gaan? Er lijkt geen basis 

voor te zijn. Te vaak hoor ik: “Groen Links? 

Groen rechts zul je bedoelen.”  

 

2.Alles lijkt nu te gaan over geld, meer geld.                     

Is dat wijs? 

Natuurlijk is het van groot belang dat iedereen 

die werkt daarmee de rekeningen kan betalen    

en dan ook nog kan ademen. En natuurlijk moet 

onze partij daar voor stáán. Tegelijkertijd 

horen we, althans ik hoor het niet, weinig tot 

niets hoe je de ratrace van meer loon, dus 

hogere prijzen gaat doorbreken. Onze partij is 

vermaard om de beschrijving van waarden.                 

Geld is er daar een van, de andere sneeuwen 

onder. Terwijl daaraan dringend moet worden 

gewerkt wil je een samenleving behouden waar 

solidariteit weer een leidend principe is. 

Natuurlijk, op buurtniveau of bij een ramp 

werken we heus wel samen. Maar verder is het 

toch het beeld van allerlei groepen tegenover 

elkaar, uit op eigen gewin. Dat is het resultaat 

van een al veel te lange periode van neo-liberaal 

beleid, van veel te ver doorgewerkt 

marktdenken. Van veel te lang bevoordelen                

van mensen met geld. Want zo is het in 

Nederland nu georganiseerd. Het geld is er               

voor wie er het dichtst bij zit, voor wie de 

langste en snelste armen heeft. Zo denk ik                    

er over.  

 

 

 

En velen in afdelingen in het land.                                   

Ik hoop dat die stem echt gaat doorklinken.        

Het roer moet om.                                                                                  

Of, ik schreef het eerder, wat mij betreft                  

de bijl aan de wortel. Stelselwijziging, 

herintroductie van waarden die recht doen                   

aan iedereen, niet alleen aan de groter 

groeiende groep bevoordeelden. Hun groei                    

laat ook verdeeldheid en polarisatie groeien. 

 

Graaiflatie 

door Simon van Geldorp 

Toen ik me een paar weken geleden aan ’t 

oriënteren was over wat ik nou weer zou                 

moeten schrijven in ‘In de Roos’ over een   

actueel maatschappelijk onderwerp, leek het        

mij goed om de vraag te stellen hoe het nou  

toch kwam dat er ineens een buitensporige  

inflatie over de wereld waaide waar  

blijkbaar nauwelijks iets aan te doen was. 

Immers  alle regeringen, wellicht China 

uitgezonderd, zaten met de handen in het haar 

en keken veelal lijdelijk toe hoe hun onderdanen 

de desastreuse gevolgen daarvan ondergingen. 

Centrale banken grepen naar het oude recept 

van renteverhoging teneinde de overbesteding 

terug te dringen en zo de inflatie te beteugelen, 

maar dat middel werkt niet direct en heeft 

andere negatieve effecten die nu bij velen de 

vraag oproept of het middel niet erger is dan de 

kwaal. Zo zorgt die renteverhoging voor 

stagnatie in allerlei sectoren van de samenleving, 

ook bij de overheid zelf. Hypotheken 

bijvoorbeeld, maar ook andere 

financieringsvormen werden in korte tijd veel 

duurder. En dit terwijl er nauwelijks stijging van 

de rente op spaargeld tegenover staat. 

Wat mij het meest opviel was dat regeringen en 

zeker onze toch al weifelende regering 

nauwelijks kon ingrijpen in het almachtige 

marktmechanisme. Ze laten het gebeuren, 

roepen ach en wee, en zien toe dat de onderkant 

van de samenleving verder wordt weggedrukt. 

Ja, met generieke maatregelen pompt men nu  
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geld naar ook die mensen die het niet nodig 

hebben, met als gevolg dat we straks weer 

moeten gaan bezuinigen. Hoe komt het toch                 

dat dit allemaal ik korte tijd kon gebeuren. 

En toen werd ik geholpen met de mooie 

eigentijdse term “Graaiflatie”. Een term                  

midden in de roos. 

Het gaat er niet meer om dat dingen schaars 

zijn en daardoor duurder worden. Nee, de 

hoofdoorzaak van de huidige ellende is dat een 

tijdelijke schaarste aan energie vanwege de 

oorlog in Oekraïne werd en nog steeds wordt 

aangegrepen om massaal te gaan graaien. 

Energiemaatschappijen, grootgrutters, banken, 

bedrijven, verzekeringsmaatschappijen en 

andere instanties zien hun kans schoon om hun 

winsten op te krikken, wetende dat de belasting 

daarop nog steeds minimaal is. Men buitelt over 

elkaar heen in het laten weten dat het aan de  

prijzen van de ander ligt, maar een behoorlijke 

onderbouwing daarvan ontbreekt.  

Goed, er wordt in de media veel aandacht 

besteed aan deze misstanden en de hoge 

winsten. Er is oog voor het probleem, maar 

blijkbaar is er niet meer tegen te doen dan 

alleen de Centrale banken - die overigens in                

de meeste gevallen autonoom - zijn, te               

bewegen om telkens de rente te verhogen.                

Een andere adequate landelijke of Europese 

aanpak ontbreekt. Niemand zegt: Stop! 

Dus wordt er doorgegraaid, doorontkend, 

doorweggekeken, doorgelogen, dooropgelicht, 

doorgecriminaliseerd en ga zo maar door. 

 

We leven in een heerlijk land, waarin we veel 

erkennen, maar er helemaal niets tegen doen.  

Vier jaar geleden schreef ik in deze zelfde 

nieuwsbrief: 

‘In alle lagen van onze samenleving begint het 

besef te ontbreken dat er sprake zou kunnen 

zijn van een foutief handelen. En dat is mede 

het gevolg van het achterwege laten van 

adequate maatregelen. 

 

 

 

Het succes van de Me Too-beweging heeft 

aangetoond dat aandacht voor een schrijnend 

maatschappelijk vraagstuk wel degelijk effect 

kan hebben. Waarom dat niet geprobeerd              

m.b.t. de ongebreidelde graaicultuur?’ 

Ja, waarom niet? 

 

Literaire wandeling door Groet 

door Kees Bakker 

Op 23 en 30 juli en 6 en 13 augustus as.   

organiseren Bert van Baar en ik voor de        

zevende keer de literaire wandeling  door                    

Groet, met als startpunt op zondagochtend 

11.00 uur camping Eldorado. 

Voor u als PvdA lid van afdeling Bergen hebben 

we een speciale aanbieding! Namelijk dat elk 

tweede lid van twee partners vijf euro korting 

krijgt op de wandeling! Eerder wandelden al 

leden van de gemeenteraad en afdeling Alkmaar                         

en enkelen van de provincie, maar zonder 

speciale aanbieding.   

De wandeling duurt twee uur en kost € 20.                     

In feite betaalt u niets, want iedere deelnemer 

ontvangt een boek ter waarde van 20 euro,                   

te weten: 

Hier schijnt de zon – Schrijvers over Schoorl, 

Groet en Camperduin – Van Bernlef tot Reve  

               
 of 

Hier is zon, zee en zand – Schrijvers over 

Bergen en Schoorl – Van Nicolaas Beets tot 

Adriaan van Dis (met een kleurenets van Leentje 

Linders)    
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            In beide boeken staat de route. 

  

Opgave voor de literaire wandeling kan                    

via info@conserve.nl.                                                                    

Als u dat niet lukt kunt u bellen op                                  

072-5093693 of 06-20821818. 

 

                   
 

Lieve aarde mijn verontschuldiging! 

door Jaap Sterk 

Op 24 April jl. zijn we met 2 auto's voor                       

4 dagen naar Escalles gereden  om de mei-

vakantie te vieren. Kleinzoon Jonas bestuurde 

onze auto zodat opa niet moe zou worden.                       

Onze dochter reed ook mee en in een andere 

auto zaten een schoonzoon,  2 kleindochters         

een schoonkleinzoon en een  achterkleinzoon       

van 7 maanden.  Nu ik zal u de reden voor mijn 

verontschuldiging uitleggen: Wij kwamen 

vroeger vaker op het strand van Cap Blanc nez 

voor een paar dagen of op weg naar een 

zuidelijke vakantiebestemming. Eerst met 

vrienden , later met onze kinderen en zelfs              

met onze kleinkinderen. behalve met onze  

jongste kleindochter Marit  en juist zij wilde                    

zo graag met haar opi naar dat stand waar ze                   

al zoveel verhalen over gehoord had!                              

Maar nu mijn ogen achteruit gaan, en het                      

lopen moeizaam gaat, zagen  wij er tegen op                     

om te gaan. Gelukkig besloot een deel van                          

onze familie dat het zowel Marit  als mij                            

 

 

gegund moest worden  om er nog een maal                          

naar toe te reizen!             

Het bijzondere van uw strand - lieve aarde -                 

bij de krijtrotsen van Cap Blanc Nez is dat                    

wij daar op uw binnenste lopen van ruim                         

100 miljoen jaar geleden. 

 

Lieve aarde wij hebben 130 liter benzine van            

uw inhoud verstookt en hebben heerlijk over                    

uw asfaltwegen gereden. Helaas was van uw 

oorspronkelijke natuur niets meer over. Wel 

zagen wij kilometers lang distributiecentra                      

die gebouwd zijn voor onze bevrediging, daar  

kunnen wij van alles bestellen met onze laptop 

wat we niet nodig hebben. Na wat tot rust te 

zijn gekomen in het familiehuis dat we gehuurd 

hadden in Audembert, zijn we de volgende 

ochtend naar de klif gegaan. Op  een hoogte van 

35 m. kun je daar al die vluchtelingen zien die 

proberen naar Engeland te varen. Hier begint 

mijn probleem, een beton pad van 30 % afgaan 

met de rollator, aan het eind  daarvan op een 

bouwwerk  stuiten van onze oosterburen, die 

daar 80 jaar geleden op Engeland lagen te 

vuren., vandaar nog een trap af met ruim 40 

treden, (gelukkig met leuning). Jonas bracht de 

rollator opgevouwen het strand op en daar begon 

het zoeken naar fossielen en pyriet.                            

Wel moesten we de zee goed in de gaten 

houden, het eb en vloed verschil is daar 8 meter. 

Van te voren gekeken dat het om 11 uur laag 

water was zodat wij op het strand en tegen de 

klif rustig konden zoeken. Voor mij waren er 

geen nieuwe vondsten maar het blijft altijd 

boeiend om pyriet kristallen, fossiele 

ammonieten, zee-egels en brachiopoden te 

vinden.  
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Het was voor mij een mooie ervaring om met de 

hele familie  op het strand te zijn en daarna de 

trap te nemen en de rollator die helling weer op 

te duwen. Gelukt!  Of onze achterkleinzoon 

Sverre van 7 maanden dat ook helemaal bewust 

heeft gemaakt valt nog te bezien, wij waren 

daar met 4 generaties en hebben bar genoten en 

ook veel over de aarde van 2023 gesproken en 

haar toekomst.   

  

                      
 

Donatie aan de afdeling 

door Lucia Bakker bestuur 

Wilt u onze afdeling Bergen steunen met  

een extra geldelijke bijdrage? 

Heel fijn en welkom, bijvoorbeeld voor  

extra activiteiten als koffieochtenden                              

en themabijeenkomsten. Dank daarvoor! 

 

Onze bankrekening 

NL17 Rabo 0315979674 

t/n van afdeling Bergen NH PvdA 

 

Geef uw mening en /of commentaar                      

door aan Johanne Hendriks  

Kijk voor meer informatie ook op 

www.raadbergen-nh.nl 

Bent u geen lid van de PvdA en  

leest u deze nieuwsbrief toch?  

U kunt zich aanmelden bij  

johanne-pvda@ziggo.nl 

 

                


