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         Jaargang 10              

                         November 2024 
 

Reacties kunnen naar johanne.pvda@ziggo.nl 

Inhoud 
Onderwerpen voor u uit de politieke agenda? 

Stel deze! 

Donatie aan de afdeling 

door Lucia Bakker secretaris bestuur 

Geef uw mening en /of commentaar                   

door aan Johanne Hendriks 

Volgt u ons? 

door de redactie 

Toekomst met GroenLinks 
door het PvdA bestuur 
Samen voor een sterkere gemeenschap                   

en betrokken partij! 

door Jan Willem Frans 

Rond mijn geboorte 24-3-1944  

door Jaap Terpstra   

De Maand Gebaand  

door Simon van Geldorp 

Dertig jaar                                                   

In de ban van André van der Louw                      

door Kees de Bakker 

 

   
Onderwerpen voor u uit de politieke agenda?  

Eerst meekijken en luisteren? 

Open www.raadbergen-nh.nl! 

Onderwerpen? Vragen?                                                        

Stel deze gerust aan de redactie.  

U krijgt meteen antwoord.  

    

Donatie aan de afdeling 

door Lucia Bakker bestuur 

Wilt u onze afdeling Bergen steunen met 

 

 

 

een extra geldelijke bijdrage? 

Heel fijn en welkom, bijvoorbeeld voor  

extra activiteiten als koffieochtenden   

en themabijeenkomsten. Dank daarvoor! 

Onze bankrekening 

NL17 Rabo 0315979674 

t/n van afdeling Bergen NH PvdA 

   

Geef uw mening en/of commentaar                      

door aan Johanne Hendriks  

Kijk voor meer informatie ook op 

www.raadbergen-nh.nl 

Bent u geen lid van de PvdA en  

leest u deze nieuwsbrief toch 

U kunt zich aanmelden bij  

johanne-pvda@ziggo.nl     
 

Volgt u ons?  
Pvda afd. Bergen | Facebook 

Partij van de Arbeid (@PvdA) / Twitter 

Partij van de Arbeid (PvdA) - YouTube 

Partij van de Arbeid | Flickr 

 

Voor de meest actuele informatie over de  

PvdA afdeling Bergen open onze website 

voor het laatste nieuws 

         https://bergen.pvda.nl/   

De fractie ziet uit naar leden die willen 

meedenken aan het gedachtegoed van de            

sociaal democratie. Komt u eens langs? 

Eerst mailen of bellen voor meer informatie? 

johanne.pvda@ziggo.nl - 0651980614.  

 

Toekomst met GroenLinks 

door het PvdA bestuur 

Op zaterdag 16 november jl. hebben 

vertegenwoordigers van de fracties en de 

besturen van GL en PvdA met het oog op de 

toekomst een overleg gehad. 

Het gesprek is in goede sfeer verlopen.  

Er zijn voor nu twee concrete afspraken 

gemaakt:  

 

mailto:johanne.pvda@ziggo.nl
http://www.raadbergen-nh.nl/
http://www.raadbergen-nh.nl/
mailto:johanne-pvda@ziggo.nl
https://www.facebook.com/PvdA.BergenNH/
https://twitter.com/pvda
https://www.youtube.com/user/pvda
https://www.flickr.com/photos/pvdanl
https://bergen.pvda.nl/
mailto:johanne.pvda@ziggo.nl
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1) De GL en PvdA fracties zullen elkaar van 

te voren informeren over in te dienen 

moties of amendementen en andere 

acties,  zodat ze wederzijds niet worden 

verrast.  

2) Voorts zullen GL en PvdA,  al met het oog 

op de verkiezingen,  een gezamenlijk 

standpunt gaan formuleren over  

woningbouw in de Gemeente Bergen, 

waarbij een goed evenwicht wordt  

gezocht tussen de noodzaak van meer 

bouwen, vooral voor jongeren en met 

respect voor de natuur.  

Er is ook nog kort gesproken over een 

gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst.                                 

De fractie en het bestuur van GL zullen    

hierover nog nadenken en ons laten weten of               

ze dit een goed idee vinden. 

 

   
 

Samen voor een sterkere gemeenschap en 

betrokken partij! 

door Jan Willem Frans 

Onze lokale PvdA merkt steeds duidelijker een 

groeiende afstand tussen politiek en 

samenleving. Uit ons ledenpanel blijkt dat                       

85% van de deelnemers ouder is dan 66 jaar                       

en bijna de helft zelfs ouder dan 76.                          

Jongere leden blijven schaars, en fysieke 

bijeenkomsten trekken voornamelijk de 

vertrouwde 'harde kern'. Wel bereikte een 

recente digitale raadpleging bijna 50% van                            

de leden, wat laat zien dat er belangstelling                 

is, maar in een andere vorm. 

 

De landelijke partij beheert een website 

waaraan lokale afdelingen zijn gekoppeld.                        

Deze website is weinig flexibel en sluit 

nauwelijks aan bij onze ambities. Zonder een  

 

 

 

omgeving waar leden hun ideeën en zorgen 

kunnen delen, blijft verbondenheid beperkt.                       

Dit belemmert ons in het vormen van een                        

partij die dicht bij de wijk en haar bewoners 

staat. 

Wat nu? 

Een dynamische website kan ons helpen écht                      

in contact te komen met leden. Denk aan een                  

online platform met een forum of prikbord,         

waar leden hun stem kunnen laten horen en 

actuele onderwerpen kunnen bespreken. 

Regelmatige online sessies met leden en bestuur 

kunnen de afstand verkleinen en de partij 

toegankelijker maken. 

 

Daarnaast kunnen we ons als PvdA positief 

profileren met praktische buurtprojecten, zoals 

een buurtschoonmaak, gezamenlijke plantdagen 

of een buurtmoestuin. Deze initiatieven geven 

niet alleen een impuls aan de wijk, maar laten ook 

zien dat we ons actief inzetten. Ze bieden leden 

en bewoners een laagdrempelige kans om bij te 

dragen. 

Het aantrekken van jongere generaties is 

essentieel. Door hen als ambassadeurs te 

betrekken en flexibele projecten aan te bieden, 

halen we nieuwe ideeën en energie binnen. Met 

diverse lidmaatschapsvormen kan iedereen zich 

op een manier inzetten die bij hen past. 

 

Onze partij heeft uw betrokkenheid nodig om de 

band met de buurt te versterken. Door digitale 

vernieuwing en buurtprojecten kunnen we een 

omgeving creëren waarin iedereen zich gehoord 

voelt. Het is tijd om samen een partij te bouwen 

die de wijk dient en inspireert tot actie.  

Sluit u aan en maak samen het verschil! 
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Rond mijn geboorte 24-3-1944  

door Jaap Terpstra   

Tijdens het uitpakken van de verhuisdozen, die 

sinds juli 2002  waren opgeslagen in de garage, 

kom ik van alles tegen, onlangs nog 2 dozen met 

oude grammofoonplaten. Van weemoedige  

Franse chansons tot de dramatiek van de              

vierde van Mahler. Helaas ontbreekt nu de 

grammofoon. 

Uit de dozen met onuitgepakte boeken lag nog    

de 4de jaargang van de in Londen verschijnende 

VRIJ NEDERLAND-Je maintiendrai uit 1944. 

Ooit lang geleden kreeg ik deze jaargang van  

onze onvolprezen gemeente secretaris, Jacob 

Brouwer, ten geschenke. Hij kende mijn   

obsessie met de 2de Wereldoorlog. 

Op 24 maart 1944 ben ik geboren. In de 

jaargang zoek ik rond mijn geboortedatum                     

de dichtstbijzijnde datum: de uitgave van                        

25 maart 1944. Daarin de vele ter dood 

veroordeelde verzetsstrijders, door een 

bijzonder Duits Gerechtshof, terroristen  

genoemd. Het is maar vanuit welk oogpunt                      

die term wordt bezien.  

  

Uit een “In Memoriam “ in het januari nummer 

1944 van de ondergrondse Vrij Nederland: 

“Staande bij deze graven zeggen we tot hun 

geliefden: Uw rouw is onze rouw. Uw smart is 

onze smart.                                                                    

En nochtans gaan we verder en versaagen niet,   

al drukt het leed, al dreigt het lot”.                                     

Vele executies zouden nog volgen. 

Als baby zal ik om andere zaken gehuild hebben. 

Jaren later de tranen om wat toen gebeurde. 

In de uitgave van 25 maart 1944 eveneens                     

het artikel : HITLER’S eindelooze doodstrijd. 

Duidelijk was dat Hitler de strijd zou verliezen.  

 

 

Zijn echte en vermeende bondgenoten verlieten 

langzaam als ratten het zinkende  nazi-schip. 

Duitsers moesten orde op zaken stellen in        

Italië, Hongarije. Roemenië stuurde een 

afgezant naar Caïro voor contact met de 

geallieerden, Spanje werd al neutraler,               

Finland accepteerde de Russische voorwaarden,  

Zweden werd minder neutraal en Turkije 

onderhandelde met de Engelsen over               

deelname aan geallieerde zijde. 

De eindelooze doodstrijd van Hitler 

inspireerde eveneens de oude Zuilen in de 

respectieve verzetsbladen tot beschouwingen 

over hun positie na de oorlog. 

In Vrij Nederland van 25 maart 1944 een artikel 

uit het verzetsblad Trouw                                                      

OP VRIJHEID GEFUNDEERD: Na een korte 

staat van beleg in de overgangsperiode 

eenstemmig het geluid van alle Zuilen naar een 

terugkeer van een frissche democratie na de 

oorlog. De bezetting is voorbij. 

De Zuilen probeerden hun posities binnen die 

frissche democratie veilig te stellen.                                    

De sociaal democraten in het Parool, de 

protestanten in Trouw, de katholieken in het 

verzetsblad Christofor voor God en Vaderland, 

de communisten in het verzetsblad de Waarheid. 

Een  democratische éénheid in verscheidenheid, 

die een zekere onderstroom naar een militair 

gezag de pas afsneed. 

Op 24 maart 2024 vierde ik mijn tachtigste 

verjaardag. Ik blikte terug op mijn verleden.   

De jaren vijftig in het kleinsteedse Alkmaar.                

De welvaart, de scholing, de nieuwsgierigheid 

naar andere denkbeelden, culturen. De wegen 

der vrijheid, de wereld lag voor me open.                      

De Zuilen waren deels gesloopt. 
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De Oorlogen hadden in het vrije Westen 

afgedaan, het Vredesdividend werd 

geïncasseerd. Elk geld, besteed aan Defensie 

was verspilling en kon beter gestoken worden   

om achtergebleven gebieden op basis van 

gelijkwaardigheid tot ontwikkeling te brengen. 

Dat zou een betere verdedigingslinie zijn ter 

voorkoming van oorlogen. 

Als politiek handelend motief fungeerde voor   

mij de immer actuele slogan:                                                       

De Spreiding van Kennis, Macht en Inkomen uit 

de regeringsperiode van Joop den Uyl.                                 

In de huidige tijd niet meer de eerste zin die                          

ik tijdens het politieke flyeren naar voren   

breng, wel als laatste.                                                                               

En nu.                                                                                   

Sinds 24 februari 2022 oorlog in Europa, vanaf   

7 oktober 2023 oorlog in Gaza.                           

Een verdere oorlogsdreiging hangt in de lucht. 

De aandelen van het militair-industriële                    

complex stijgen. Te wapen klinkt weer.                            

Het Vredesdividend is tot nul gereduceerd. 

Aanslagen op de liberale democratie vinden 

voortdurend plaats.   

Nu ben ik tachtig, bang dat ons nageslacht                

weer te maken gaat krijgen met de strijd                     

tegen de demonen van racisme, nationalisme                       

en hang naar autocraten.                                                              

In 1944 stierven velen voor de frissche 

democratie. Graag niet in de herhaling. 

     

 

De Maand Gebaand  

door Simon van Geldorp 

Het was me het maandje wel, November. De 

maand van het opkomende, vreselijk 

Amerikaanse Halloween en Black Friday en het  

 

 

 

afnemende, uiterst sympathieke feest van Sint 

Maarten, de rijke Romein die zijn mantel deelde 

met een pauper. Ook de maand dat de Sint 

Nicolaas godzijdank telkens weer in het land 

komt, de heilige die in de VS onder de naam 

Santa Claus is verworden tot een jolige 

dikbuikige en vaak dronken morsige flapdrol.                  

Uit het oosten kwamen de Wijzen, uit het - 

overigens zich christelijk noemende - westen 

komt tegenwoordig niet veel goeds meer. 

Tientallen miljoenen mensen kozen begin van de 

maand immers een leugenachtige, wraakzuchtige 

antidemocraat en veroordeelde viezerik, die 

gesteund wordt door de grote jongens van het 

bedrijfsleven, tot president van het ‘meest 

democratische land van de westerse wereld’. Uit 

de cijfers bleek dat vooral de mannen het niet 

over hun hart konden verkrijgen om voor een 

vrouw te stemmen. Uit antifeministische of 

racistische overwegingen? Nu heb ik Amerikanen 

altijd al goedgelovig gevonden, maar dat zij zich  

o in de luren laten leggen door een oude man met 

pertinente leugens en door media met duidelijk 

grote eigen belangen snap ik voor geen meter. 

Betekent wel dat ik de eerst komende jaren niet 

verlost ben op de televisie van die vreselijke kop 

met dat kleine mondje waarmee direct zicht- en 

hoorbaar duidelijke nonsens en onwaarheden 

worden uitgestoten. Wij in Europa kunnen ons 

borst nat maken,  

want we gaan het in vele opzichten merken. 

Poetin neemt al positie in getuige zijn 

toegenomen bombardementen op Oekraïne en 

het gebruik onlangs van een speciale lange 

afstandsraket. Maar misschien maak ik mij                    

nog de meeste zorgen om een man als Musk.              

Die ziet nu zijn kans schoon om nog meer voor 

zijn eigen belang te gaan en met zijn miljarden 

bedrijven een gevaar gaat vormen voor de vrije 

westerse wereld. We gaan het beleven welke 

vazallen Trump naast Musk om zich heen zal  

verzamelen en hoe zij hun opperste leider  
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naar de mond zullen praten. Zijn ploeg begint   

er al aardig serieus uit te zien. Leuke partij                  

die Republikeinen. 

Dat wij Nederlanders door onze eigen domheid 

onszelf ook in de luren hebben laten leggen 

wordt steeds duidelijker naarmate het kabinet 

Schoof-Wilders en de coalitiepartijen zich  

(niet) met ons bemoeien. De vreselijke 

gebeurtenissen in Amsterdam en de manier 

waarop politici in Den Haag daarop gereageerd 

hebben laten zien in welk klimaat we terecht 

gekomen zijn. Bijna het einde van deze 

extraparlementaire regering en de coalitie. 

Gelukkig zit de regering er nog, al was het  

alleen maar om steeds duidelijker te maken  

aan het wijze kiezersvolk wat voor een 

stoethaspels men gekozen heeft. Hoe langer 

deze regering er zit hoe meer wij kunnen zien 

waartoe ze (niet) in staat is. Ik hoop toch tot 

minstens na de feestdagen. Ik kan me van de 

VVD niet voorstellen dat ze volgende keer weer 

met de partijloze Wilders in zee willen gaan.  

Zeker niet nu blijkt dat het asielbeleid                 

eigenlijk helemaal niet zo’n hot item is. We 

hebben immers snel veel (kennis-)migranten     

nodig om onze eigen scores op te kunnen lossen. 

Het was weer een mooi staaltje van de klok 

horen luiden en niet weten waar de klepel hangt. 

Voor je beurt praten. Met opzet een verkeerde 

voorstelling van zaken geven voor eigen gewin. 

Afgekeken van een man uit de VS? Begrijp 

overigens niet waarom je supporters van 

Maccabi Tel Aviv niet had kunnen verbieden om 

hier te mogen komen. Zelfs met klompen aan kon 

je vermoeden dat het vanwege de spanningen in 

het nabije oosten hommeles zou worden. Nou we 

hebben het geweten. (Dis)criminatie, 

(anti)zionisme, (anti)semitisme, (anti)islam, 

(joden)haat, de termen vlogen je ongenuanceerd 

om de oren. Onze lieve vrienden van de regering 

Netanyahu wisten er wel pap van te maken.  

 

 

 

 

Je zal maar zo’n regering hebben (N mag nu van 

het Internationaal Strafhof plaatsnemen naast 

die oh zo vredelievende Poetin). Nee, dan maar 

liever ons Schoofhondje.  

Over dat leuke voetbal gesproken, waarom geven 

wij met z’n allen zoveel geld uit aan de bewaking 

van voetbalwedstrijden? Laten die uit-

supporters toch gewoon thuis blijven. Scheelt 

veel aan verkeersbewegingen, aan politie-inzet, 

aan geld. Thuis voor de buis kun je het veel 

beter zien. t’ Is maar een spelletje, toch? 

Vroeger, toen ik ten noorden van Amsterdam op 

zondag voetbal ging kijken bij HBOK (Het Begon 

Op Klompen) was er geen veldwachter te 

bekennen.   

Deze maand ook hoorde ik onze nette minister 

van Justitie en Veiligheid, David van Weel (VVD), 

ook van alle Nederlanders natuurlijk, op de TV 

pleiten voor veel hogere straffen voor 

drugscriminelen. Daarbij kreeg ik vooral het 

gevoel dat de schlemielen, de gozertjes die met 

geld verleid worden om de cocaïne rond te 

brengen op hun scootertjes, daar de meeste last 

van zullen hebben. Niet slim als je al tekort hebt  

aan cellen en bewakers. Nee, met geen woord 

werd gerept over de echte criminelen: de 

slikkers en de snuivers op o.a. de zo integere 

Zuidas, die de vraag naar drugs straffeloos in  

stand houden. Ik heb horen verluiden dat er                

in Bergen ook best wat gebruikers zijn. 

Misschien moeten we de hele handel gewoon 

legaliseren met uitzondering van de hele zware 

verslavende middelen. Hebben we minder              

kosten en kunnen de Brabo’s en onze staat er     

ook wat aan verdienen.  

Wat ik over de klimaattop in Baku denk? Nog 

even niks, want dat heeft toch geen zin met               

de klimaatwappies van deze regering.                                 

Ik wacht wel tot na de feestdagen. 
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In de ban van André van der Louw                 

door Kees de Bakker 

Het is ergens tussen 1974 en 1976 geweest                   

dat ik André van der Louw voor het eerst      

ontmoette. Hij was net (sinds 1974) 

burgemeester van Rotterdam en onze 

cabaretier/zanger Herman van Veen bood hem 

zijn nieuwe plaat aan in het Stadhuis van 

Rotterdam. Zoals dat met André kan hadden we 

een geanimeerd gesprek, uiteraard over de PvdA. 

Hij vertelde dat hij als bestuurslid van de AJC 

(de Arbeiders Jeugd Centrale) net het boek 

Rood als je hart – De geschiedenis van de AJC 

had gepubliceerd bij De Arbeiderspers. Een paar 

dagen later ontving ik het van de AP.  

Nieuw Links 

André (9 augustus 1933) was de zoon van een 

melkboer in Den Haag en werd al op 16-jarige  

leeftijd lid van de Partij van de Arbeid. Van 

1967 tot 1971 was hij perschef bij de VARA,  

publiceerde ook bij Hitweek, de voorganger van 

het blad Aloha. In de tijd dat hij bij de VARA 

werkte was hij ook actief bij de PvdA en                 

werd de aanjager van Nieuw Links, met Tom 

Pauka, Jan Nagel en Han Lammers. Toen hij met 

nog andere Nieuw Lihks-leden toetrad tot het 

partijbestuur voerde hij de beroemde  

‘Berendans’ uit. Van 1971 tot 1974 was hij 

partijvoorzitter van de PvdA en daarna 

burgemeester. Hij ontplooide zich als een warme 

burgemeester voor alle Rotterdammers, stond 

voor ze open en was een ware burgervader. Tot 

hij in 1981 door Joop den Uyl werd gevraagd als 

minister van CRM aarzelde hij. Hij was liever 

burgemeester van Rotterdam gebleven, wat hem 

heel goed afging als burgervader, maar het land 

riep hem en hij moest daaraan gehoor geven voor 

zijn gevoel.  Slechts acht maanden was hij 

minister, ging daarna naar de Tweede Kamer en 

verpieterde er. Burgemeester worden van 

Amsterdam wilde hij niet (dat werd Ed van 

Thijn), wel werd hij voorzitter van de  

 

 

 

Rijnmondraad, de betaalde sectie van de KNVB 

en de NOS. 

Rebels gevoel 

En toen ontstond het rebels gevoel. Het 

afzetten tegen Joop den Uyl en Anna Vondeling, 

die toen het establishment voerden. Als ’bende 

van vier’ vormde hij met Eduard Bomhoff, Hans 

Kombrink en Maurice de Hond het Sociaal 

Democratisch Vernieuwingsplatform, ook wel              

de Rode Hoed-groep genoemd. Zij richtten zich      

met name tegen het beleid van Den Uyls  

opvolger Wim Kok. Ik was erbij en vroeg André 

of hij de verhalen over de Rode Hoed kon 

bundelen in De Rode Hoed en andere verhalen. 

En zo geschiedde in april 1992. Met politieke 

tekeningen erin van Opland, Peter van                 

Straaten, Theo Gootjes, Eric van der Wal en 

Fritz Behrendt. Omdat het een half jaar                     

duurde voordat de verhalen klaar waren, was de 

actualiteit er een beetje af en de belangstelling 

geringer dan gedacht.                                                            

Ook probeerde de Rode Hoed mij een kort 

geding aan te doen om de naam van de Rode 

Hoed uit de titel te halen op straffe van een 

hoog bedrag.  

Een rechtskundig advies van onze vriend en 

auteur prof. Fried Löwensteyn voorkwam                      

dat gelukkig. 

 

‘de Berendans’ 

Toen André en ik door de archieven gingen van 

Nieuw Links, keurig gerubriceerd in zijn 

toenmalige huis in Kralingen, zei hij dat hij op 

dat moment geen tijd had om erover te 

schrijven. Doe het niet in haast, adviseerde ik 

hem, je moet er de tijd voor nemen. Zes weken 

voor zijn overlijden op 20 oktober 2005 belde 

zijn vrouw Annelies. Of ik nog belangstelling had 

voor het boek over Nieuw Links. De opzet van 

destijds was mijn idee, dus ja, natuurlijk. Een 

paar dagen later zat ik in zijn appartement in 

Scheveningen, met André, wiens lichaam was  
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vermagerd door de kanker en met een aan 

jazzmuzikant denkend Thelonious Monk-hoedje  

op zijn hoofd. Vormgever Edd Simons en ik 

bespraken de inhoud van het boek met Tom  

Pauka, André en zijn vrouw Annelies en zoon 

Milan. We besloten dat ‘de Berendans’ op het 

omslag moest.  Hij wist al te vertellen dat de 

huidige partijleider Wouter Bos (van 2022 tot 

2010) bereid was om het eerste exemplaar van 

het boek te ontvangen. Het was een rare 

bijeenkomst in Scheveningen. Nuchtere feiten 

doornemen terwijl je wist dat hij er binnenkort 

niet meer zou zijn. Tijdens de rouwdienst na                   

het overlijden van André in de Laurenskerk               

heb ik daarom Wouter even onderbroken.                       

Hij was in gesprek met burgemeester Ivo 

Opstelten en bevestigde dat hij het boek in 

ontvangst zou nemen in Nieuwspoort. Dat 

gebeurde daadwerkelijk in december 2005.                            

Toen een beminnelijk en strijdbaar mens ons         

had achtergelaten, volgend jaar alweer                   

20 jaar geleden.    

 

   
 

 

 

 

 

 

 


